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Van de voorzitter 

 
 

Er is niets zo erg om als voorzitter afscheid te moeten nemen van een van je leden. Niet zomaar een lid 

maar eentje met bijna 26jaar dienst en sinds 2014 bestuurslid. 

 

Toen Willem Lilian en mij aansprak op een vrijdagavond 

training in het zwembad, het moet begin oktober 2015 zijn 

geweest, over zijn ziekte kreeg ik er koude rillingen van. 

Meteen was het duidelijk dat het zeer ernstig was en dat het 

niet ging over een simpel griepje.Toen hij vertelde over een 

gezwel dat was gevonden in zijn longen dat operatief niet te 

verwijderen was wisten we meteen dat hij voor zeer zware 

chemo en mogelijks bestraling stond. Met volle moed begon 

Willem aan zijn genezing te werken maar al snel bleek dat 

de chemo geen effect had. Willem probeerde er de moed in 

te houden ook nadat er uitzaaiingen waren gevonden in zijn 

buik en hersenen. 

Na de chemo kreeg hij bestralingen, hierdoor kreeg Willem 

heel veel pijn, en een gemene wonde die niet meer wilden 

genezen. 

 

Teneinde raad maar met volle moed startte Willem 

immunotherapie, dit is een behandeling die een 

afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Het valt dus 

niet de tumor zelf aan maar is gericht op het afweersysteem. 

 

Tijdens de algemene vergadering van 11 maart 2016 was 

Willem voor het laatst in ons midden. Met heel veel pijn zat 

hij toen naast mij aan de bestuurstafel en met een verzwakte 

stem wilde hij toch nog iets zeggen over de Rabobank clubkas campagne. Tijdens de pauze heeft 

Willem de aanwezigen getrakteerd als blijk van dank voor de fruitmand die het bestuur uit naam van 

alle leden bij hem thuis had laten bezorgen. 

Achteraf bleek dit meer een afscheidsdrink te zijn, maar wij beseften dit niet. 

 

Vrijdag 18 maart s’middags is Willem moe en zegt tegen zijn vrouw dat hij wat wil gaan rusten in bed. 

Hij zou niet meer wakker worden? 

Een hersenbloeding tijdens zijn slaap werd hem fataal. 

Zijn uitvaart vond plaats op donderdag 24 maart om 14u in de Basiliek van Hulst. De Basiliek zat 

nagenoeg vol met mensen die van Willem afscheid kwamen nemen. Ook heel wat Bermuda Divers 

waren op de plechtigheid aanwezig. 

 

We verliezen aan Willem een zeer bekwaam bestuurslid, een lid met bijna 26 jaar dienst, een perfecte 

pr-man, een presentator een verteller, iemand die een vereniging nodig heeft. 

Een grote leegte blijft achter, alleen de tijd zal deze wonde helen. 

 

Wij wensen zijn vrouw Bozena, zoon Robbert, Willemijn en alle familieleden heel veel sterkte toe bij 

het verwerken van dit verlies.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Je moet er heel veel voor doen over een 

heel lange periode maar uiteindelijk 

krijg je hem dan: De Pelgrimstas. 
 

Op woensdag 2 maart 2016 ontving  

“onze” Willem Verschuren op voordracht 

van de Handy-club uit handen van 

Burgemeester Jan Frans Mulder de enige 

echte Pelgrimstas. 

 

De Pelgrimstas, een initiatief van de 

gemeente Hulst, is in 2000 in het leven 

geroepen. Hiermee wordt de waardering 

onderstreept voor de inzet die een burger 

gedurende langere tijd heeft getoond voor 

de gemeenschap. In deze Pelgrimstas 

schuilt een symboliek. Iemand draagt “een 

tas” vol  ideeën aan en heeft “een tas” vol 

goede daden verricht ten gunste van de 

gemeente, zijn inwoners of zijn bezoekers. 

De Pelgrimstas is ook een knipoog naar de 

beroemdste inwoner van Hulst: Reynaert 

de Vos. 

 

 
 

Woensdag 2 maart werd Willem in het 

zonnetje gezet vanwege zijn jarenlange 

inzet voor o.a. de Handy-club, de Bermuda 

Divers, Tennisvereniging Hulster 

Ambacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn vrouw Bozena, zoon Robbert en 

schoondochter Willemijn hadden dit 

geheim goed weten te bewaren. Willem 

dacht voor een vergadering naar de Handy-

club te zijn geroepen maar bij binnenkomst 

in het Handy-club lokaal werd hem meteen 

duidelijk dat er iets anders stond te 

gebeuren, maar wat? 

Rondkijkend zag Willem zijn zussen An en 

Mieke, schoonbroer John, oud Handy-club 

medewerkers (o.a. Joop van Kauteren), 

twee collega-docenten van het Reynaert 

college en twee bestuursleden van de 

Bermuda Divers (Lilian en Monique). 

 

 
 

In zijn speech somde Burgemeester Jan 

Frans Mulder onderstaande wapenfeiten 

op; 

 Willem is 35 jaar actief binnen de 

Handy-club. Als het ledental afnam 

ging Willem de basisscholen af en 

hield voor de leerlingen een 

vlammend betoog om ze te 

motiveren lid te worden van de 

Handy-club -> met succes! Binnen 

de Handy-club heeft Willem tal van 

modellen gemaakt die door de 

leden nagemaakt konden worden. 

Verder heeft hij zich ingezet (info 

van Joop van Kauteren) om de  
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
          Bron: Zeeuwsch Vlaaams Advertentieblad – 9 maart 2016 



 

 

 

 

Beste Duikers, 
 
Voorgaande pagina’s geven aan dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van 
ons lid en bestuurslid Willem Verschueren. We zullen hem herinneren als een actief 
lid van onze vereniging en hem missen in het zwembad,  aan de waterkant en bij vele 
andere activiteiten.  Willem kreeg negen dagen voor zijn overlijden nog de 
Pelgrimstas van de gemeente Hulst uitgereikt door Burgemeester Jan Frans Mulder, 
samen met de oorkonde hieraan verbonden.  We hebben toch gemeend het 
ingezonden verhaal van Frits Coenen over deze gebeurtenis te moeten plaatsen. Het 
verhaal geeft des te meer aan hoe Willem was. 
 
Nog even wachten en dan is het weer zover, de buitenduiken komen er weer aan. De 
vrijdagavond niet meer naar het zwembad, maar naar de Oosterschelde, Grevelingen, 
Put van Eekeren, ……...  Da’s nog eens een andere voorbereiding dan naar het 
zwembad gaan en is ieder jaar weer even wennen. Fles vullen, nazien of alles nog wel 
compleet en in orde is, buddy’s bellen, auto inladen en het feest kan beginnen. Er 
komt natuurlijk nog veel meer bij kijken, maar we moeten ergens beginnen. Voordat 
we zover zijn, hebben we in het zwembad nog de netten training, familiedag en de 
Bermuda-dive-cup. 
 
Voor iedereen een geweldig buitenseizoen gewenst. 
De Buddyredactie. 
Aswin en Sheila 

 

 

 

 
 

 
P.S. afsluitdatum voor het inleveren van materiaal voor de volgende Buddy, 1 juli 2016 

 



 

 

 

 

 

 
           
          Bron: PZC – 23 februari 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

De Taartenkalender 
 

 

 

 

 

April 
Herman de Booij      04 - 04 

Guido Roels       11 - 04 

Jazz de Feijter       24 - 04 

Etienne Verstraeten      27 - 04 

Jacco IJzermans      28 - 04 

 

 

Mei  
Sabine Menu       24 - 05 

Marc Hemelaar       28 - 05 

 

 

Juni 
Mike Verbraeken      11 - 06 

Martijn de Bruijn      18 - 06 

Eric van Driessche      24 - 06 

Bram van de Velde      29 - 06 
 

 

 

 

 

 

 

Van Harte Gefeliciteerd met jullie 

verjaardag 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Bezoek Aquatopia – Antwerpen 

Zondag 6 maart 2016 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

         
 

 



 

 

 

 

             
 

 



 
 

 

                  
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

         
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Visrecepten 
 
 
 
 

Vispaté 

 

 

Ingrediënten (voor 2 kleine terrines): 

- 500 gram tarbotfilet 

- 2 eiwitten 

- 3 dl room / kloppen tot yoghurtdikte 

- 4 zeetongen van 350 gr. gefileerd/of tongscharfilet 

- 500 gram verse zalm in fijne sneden 

- peper/zout/cayennepeper 

Saus: 

- 150 gram platte kaas/kwark/Griekse yoghurt 

- 150 gram mayonaise 

- 50 gram waterkers 

- 1 sjalot 

- 100 gram spinazie 

- peper/zout 

Garnituur: 

- eikenbladsla 

- 1 tomaatroosje p.p. 

- 1 schijfje citroen p.p. 

- 3 eetlepels notenolie/arachideolie 

- 2 eetlepels frambozenazijn 

- peper/zout 

 



 

 

Werkwijze: 

Tarbot klein snijden / malen (met staafmixer) en goed kruiden 

met peper en zout. Terrines beboteren. Terrines beleggen met 

de tongreepjes met daarop de sneden zalm. Opvullen met het 

mengsel van fijngemalen tarbot bewerkt met de opgeklopte 

room en 2 opgeklopte eiwitten/niet te lang mengen!! 

Eventueel nog eens op smaak brengen met peper, 

cayennepeper en zout. Leg los op de vorm een stuk 

aluminiumfolie en bak vervolgens au bain-marie in een oven 

van 250 graden gedurende 30 minuten. Laat afkoelen en 

ontvorm. 

 

Saus: 

De platte kaas/kwark of Griekse yoghurt mengen met de 

mayonaise en daardoor de fijngehakte spinazie, waterkers en 

sjalot mengen tot een dikke vloeibare saus. 

Presentatie: 

Bij dit gerecht een slaatje geven gekruid met een vinaigrette 

van notenolie en frambozenazijn. De borden verder afwerken 

met een tomaatroosje en een schijfje citroen. 

Wijnsuggestie: Chablis. 

 

Eet Smakelijk!!! 
 

 
 

 



 
 
 

 

Weet je dat….. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Bron: www.reefsecrects.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reefsecrects.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Daar was tie weer !!!!!   
 

 

Elk jaar hebben weer  de feestavond, en natuurlijk daarbij de nodige voorpret. 

Zo ging het ook weer dit jaar.  

Een gezellig samenzijn, met lekker eten, drinken en vooral wat later op de avond sappige verhalen. 

De lekkere pasta’s en sauzen smaakten weer voortreffelijk. 

Ook de dames waren weer crea bea aan de gang geweest, en hadden een leuke kwis in elkaar gestoken, 

ook daardoor was er genoeg gesprekstof. 

Na de uitreiking van de Bermuda Awards het belangrijkste deel van de avond. 

De Commissie van Wijzen was weer druk geweest, helaas was de winnaar van de vorige editie, Willem 

er niet.  

Deze had wel de inleidende toespraak prachtig op rijm gemaakt.  

En net als vorig jaar dacht ik een heleboel dingen kloppen wel, maar……….. da was vorig jaar ook !!!!! 

Maar toen mijn naam werd genoemd was ik toch een beetje verrast,  

Dan krijg je het beeldje in de handen, ja altijd weer een verrassing. 

Je bent wel bezig met en voor de club, en de erkenning is geweldig !!!  

Maar ik niet alleen. We zijn met z’n allen goed bezig in een mooie club, waar alles mag en niets moet.  

Commisie van Wijzen, hartelijk bedankt, ik heb hem een mooi plekje gegeven !!!     

 

Groeten  Herman 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

                  

 

 

 

DUIKTANK ZWEVEGEM..... 
 

 

Ga je nog mee naar de duiktank, duiktank? uhhhh oh ja dat is waar wanneer 

was dat ook al weer. 

Een zondagochtend dus, heel vroeg en zonder koffie op naar zwevegem. 

Eenmaal daar aangekomen ietwat helderder een karretje gepakt en de 

duikspullen opgeladen. 

Let wel het zijn karretjes die maar 1 ding willen, zo snel mogelijk het kanaal 

in rijden na een minuut of 5 lopen en lachen om het karretje zijn we er de 

duiktank!  

Duikspullen afladen en naar boven brengen in de lift,waar wel veel in kan 

maar niet alles tegelijk na een paar keer op en neer te zijn gegaan alles boven 

gezet. 

Nog even inchecken in de kantine en waar je ook een mooi zicht hebt in de 

duiktank zelf hebt net als in een aquarium,mooi verlicht beelden onder water 

en zwembad helder water en na een bak koffie (eindelijk) omkleden. 

Oh ja 50 cent, weer niet bij natuurlijk, voor je kastje gelukkig hebben we 

leden die daar wel aan gedacht hebben want je hebt natuurlijk alle type 

munten bij je behalve 50 cent. 

Eindelijk klaar nog 1 etage hoger en dan ben je er op de top van de tank even 

nog een korte uitleg  

en je mag. 

De buddyparen zijn bekend en je mag het water in springend of via een oude 

van dagen trapje,ik heb natuurlijk gesprongen. 

Dan onder water de temperatuur van het water valt veel mee had zelfs met 

dunne handschoenen kunnen gaan maar dat is voor de volgende keer. 

Samen met sheila naar beneden beiden niet goed kunnen klaren maar dat 

mocht de pret niet drukken 

We worden van alle kanten gefotografeerd en gefilmd zelfs van een vreemd 

wezen aan de andere kant van het glas met een witte ingepakte vinger. 

Na een groepsfoto nog een beetje spelen onderwater en dan is het uur al 

voorbij gaat echt supersnel,  

weer omkleden en weer met de lift wat nu beter gaat als de eerste keer. 

In de kantine aangekomen gezellig napraten drinken en dat praten ging goed 

iedereen tevreden over  

de leuke duik in de duiktank. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Weer terug naar de auto met de befaamde karretjes de spullen inladen en op 

naar huis,onderweg nog een telefoontje stoppen bij de eerstvolgende 

tankstation we hebben honger was de boodschap. 

Met de hele groep het wegrestaurant binnen alles besteld en aan tafel en het 

ging weer goed lachen en eten. 

Al met al was het een super leuke dag en zeker voor herhaling vatbaar, zeker 

voor degene die er niet bij waren moet je gewoon doen..... 

 

jacco 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Visserijnieuws 
 Bron: Visserijnieuws / Aquacultuur – met dank aan Martijn de Bruijn 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Evenementen 
kalender 

 

 
 


