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Buddy  is een uitgave van  

Duikvereniging Bermuda Divers. 

Verantwoordelijke uitgever: Het bestuur van de Bermuda Divers. 

 

De Buddy  verschijnt 4 maal per kalenderjaar. 

 

Alle reacties, artikelen, opmerkingen en aanvullingen worden graag tegemoet gezien op het redactie 

adres: buddy@bermuda-divers.nl 

  

 

Bestuur Bermuda Divers: 

Voorzitter:     Marc Van Britsom     

Secretaris:     Lilian de Booij 

Penningmeester:    Monique Menu 

Bestuurslid:  Marc Mertens (ondersteuning secretariaat) 

Bestuurslid:     Vacature 

 

 

Ereleden:     Kees van Deijk 

      Werner Volleman 

 

 

Opleidingscoördinator   Herman de Booij 

   

       

 

Materiaalcommissie:   Herman de Booij 

      Willy Menu 

 

 

Evenementencommissie:   Sheila van Dierendonck 

      Lilian de Booij 

 

 

Redactie Buddy:    Aswin Stockman 

      Sheila van Dierendonck 

 

 

Webmaster     Marc Van Britsom    

 

 

 

 

Bankrekeningnummer: RABOBANK 32.26.04.036 t.n.v. Bermuda Divers 

IBAN: NL58RABO0322604036 

Swift of BIC-code: RABONL2U 

 

 

Correspondentieadres Bermuda Divers: Postbus 160, 4560 AD  Hulst 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zijn we er klaar voor??? 
 

 

Het buitenseizoen staat weer voor de deur, het echte werk. Wie kijkt er niet naar 

uit??? Geen saaie tegeltjes meer, maar genieten van de prachtige natuur 

onderwater. Na afloop geen heerlijke warme douche/kleedkamer, maar lekker in de 

buitenlucht omkleden. 

Of we er klaar voor zijn??? Een betere vraag is misschien: Wie is er niet klaar 

voor??? Aan de instructeurs en de leden heeft het in ieder geval niet gelegen, die 

waren wekelijks met velen aanwezig tijdens de zwembadtrainingen. We mogen er 

dus wel van uit gaan dat we er allemaal klaar voor zijn en er naar uitkijken om 

(weer) die eerste buitenduik te gaan maken. 

Terwijl we dit schrijven zijn er ook een aantal leden (bofkonten) van onze 

vereniging afgereisd naar Marsa Alam (Zuid Egypte) om daar te gaan duiken in de 

Rode Zee, die gaan zeker terugkomen met prachtige foto’s en enthousiaste verhalen 

over het onderwaterleven en de vakantie. Wij hopen daar als thuisblijvers ook van 

mee te kunnen genieten in de volgende Buddy. Jammer dat er nu net tijdens dit 

verblijf een fataal ongeval gebeurde op het huisrif. Een haai beet het been af van 

een Duitse toerist. 

De redactie bedankt de nieuwe leden die gehoor hebben gegeven aan de oproep om 

zich voor te stellen. We verwachten nog wel wat meer reactie, misschien in de 

volgende Buddy? 

Rest ons nog iedereen een geweldig duikseizoen toe te wensen!!! 

 

 

Veel duikplezier en tot aan de waterkant!!! 

De buddy-redactie, 

Aswin Stockman en Sheila van Dierendonck 

 

    
 
 

 

 

 

 

Afsluitdatum volgende Buddy, 1 juli 2015 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OPLEIDINGSNIEUWS   Bermuda Divers                  

 

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen. 

De meeste snorkelaars zijn enthousiast begonnen aan de opleiding 1* duiker. 

Eric en Marc hebben de taak ze voor te bereiden op het buitenwater. 

Ze proberen de cursisten op zo kort mogelijke tijd de oefeningen eigen te maken.  

 

                         
 

Bij de gevorderde groep staan de trainingen in teken van herhalen en terug routine krijgen in redden, 

buddytechniek, dit is al in voorbereiding voor de begeleiding van onze nieuwe duikers straks in het 

buitenwater. 

We zullen met z’n allen aan de bak moeten om iedereen de mogelijkheid te geven een brevet te halen, 

we hebben niet alleen 7 nieuwe 1* duikers in opleiding , maar ook 4 ??  1* duikers die hebben 

aangegeven de 2* te willen doen. 

 

Het les geven voor de gevorderde groep, word eigenlijk steeds leuker, we hebben een leuke groep,  die 

steeds gemotiveerder de oefeningen doet, natuurlijk ook met de nodige lol onderwater!! 

Het is natuurlijk niet gemakkelijk elke week nieuwe dingen te doen, en het terug slijpen van dingen 

blijft centraal staan. 

Maar ideën zijn welkom                                                           

Natuurlijk blijven we voor het groepsgevoel af en toe  een keertje spel doen. 

 

We lopen zachtjes naar het eind van het binnenseizoen, de kalender is eigenlijk te kort, we willen nog 

een netten training verzorgen, ook hebben we nog een introductie avond van het Reynaert College, er 

waren meer aanvragen voor introducties, maar hier hebben we al geen plaats meer voor. 

 

We zien jullie graag buiten op de duikstekken verschijnen, om een handje bij te steken door te 

begeleiden en te helpen trainen  

 

Eric , Marc en Herman  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
                                 Bron: NOS – vrijdag 16 januari 2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nieuwe leden 
stellen zich voor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bron: De Morgen 31-01-2015 (Marc Van Britsom) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bron: Volkskrant.nl – 18/02/2015 (Marc Van Britsom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De Taartenkalender 
 

 

 

 

April 
Herman de Booij     04 - 04 

Guido Roels      11 - 04 

Jazz de Feijter      24 - 04  

Etienne Verstraeten     27 - 04 

Jacco IJzerman      28 - 04 

 

 

 
Mei  
Sabine Menu      24 - 05 

Marc Hemelaar      28 - 05 

 

 

 
Juni 
Mike Verbraecken     11 - 06 

Martijn de Bruijn     18 - 06 

Eric van Driessche     24 - 06 
 

 

 

 

 

 

Van Harte Gefeliciteerd met jullie 

verjaardag 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Weet je dat….. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

Bron: De Grote Rede – Informatieblad uitgegeven door het Vlaams Instituut 

voor de Zee, november 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Training door reisleider 
(gastinstructeur) Ghosé Jalapeño 

vrijdag 22 maart 2015 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
            Bron:  Nu.nl  4 maart 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
                                   Bron: www.zeelandnet.nl 

 

 



 

 

 

 
Bron: PZC – 23 maart 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

Duiker van het jaar 2014 

 

Natuurlijk schrijf je een stukje voor de “Buddy” als je duiker van het jaar bent geworden. 

Als dat stukje  enige tijd op zich laat wachten is er gelukkig nog een hoofdredacteur, 

Aswin is de naam, om mij hieraan te herinneren. 

Maar wat ga je dan delen met de lezers ? Ik kies voor mijn belevenis van dat moment. 

Ieder jaar is het weer spannend als de duiker van het jaar “beschreven” wordt door het 

“comité der wijzen”.  Zij bepalen uiteindelijk wie deze eer toekomt. 

Dit jaar had het trio, Sheila, Marc v. B. en Marc H., er een ludieke show van gemaakt. 

Verkleed als “kerst-sinterklaas-mannen” hadden ze o.a. een origineel lied met een witte 

Griet en geen zwarte Piet. 

Tijdens hun toespraak, verwoord door Marc van Britsom, wordt er aandachtig geluisterd 

om zo, tussen de regels door, te ontrafelen wie het zou kunnen worden. Na iedere zin 

wordt er een tipje van de sluier opgelicht. Die tipjes van de sluier werden steeds 

raadselachtiger. Ze overwogen b.v.; waren veel buitenduiken van groot belang ? Ja en 

nee. Is je aanwezigheid bij de training van groot belang ? Ja en nee. En zo ging het 

betoog nog even door. Ik was dan ook helemaal verrast toen mijn naam werd 

uitgesproken als duiker van het jaar 2014. 

Ik begreep dat het comité meer gekeken heeft naar het “algemeen belang” van de club. 

Ik ervaar deze “award” als een blijk van waardering waar ik, in alle bescheidenheid, 

oprecht trots op ben. Zeker nu ik deze “award” voor de 2
e
 keer heb mogen ontvangen. 

Dank aan het “comité der wijzen” dat ik duiker van het jaar 2014 mag zijn en dat ik nog 

jaren een positieve  bijdrage  mag leveren aan onze duikclub. 

 

Willem Verschueren. 

   
 
 



 

Visserijnieuws 
Bron: Visserijnieuws / Aquacultuur – met dank aan Martijn de Bruijn 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


