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Buddy  is een uitgave van  

Duikvereniging Bermuda Divers. 

Verantwoordelijke uitgever: Het bestuur van de Bermuda Divers. 

 

De Buddy  verschijnt 4 maal per kalenderjaar. 

 

Alle reacties, artikelen, opmerkingen en aanvullingen worden graag tegemoet gezien op het 

redactie adres: buddy@bermuda-divers.nl 

  

 

Bestuur Bermuda Divers: 

Voorzitter:     Johnny Hooft     

Secretaris:     Lilian de Booij 

Penningmeester:    Eric van Driessche 

Bestuurslid:  Marc Mertens (ondersteuning secretariaat) 

Bestuurslid:     Ronald Niemeijer (vice voorzitter) 

 

Ereleden:     Kees van Deijk 

      Werner Volleman 

 

Instructor-trainers (docenten):  Eric van Driessche 

       

2* instructeurs:    Herman de Booij 

      Ton van Eekelen 

      Johnny Hooft 

      Ronald Niemeijer 

      Marc Hemelaar 

 

Materiaalcommissie:   Herman de Booij 

      Willy Menu 

 

Evenementencommissie:   Sheila van Dierendonck 

 

Opleidingscoördinator   Marc Hemelaar 

 

Redactie Buddy:    Aswin Stockman 

      Sheila van Dierendonck 

 

Webmaster     Marc Van Britsom    

 

 

Bankrekeningnummer: RABOBANK 32.26.04.036 t.n.v. Bermuda Divers 

IBAN: NL58RABO0322604036 

Swift of BIC-code: RABONL2U 

 

 

Correspondentieadres Bermuda Divers: Postbus 160, 4560 AD  Hulst       



 

 

 

 

 

   

 

       

 



  
 

 

Beste Duikers 

 

 
Bij iedereen zal het verlangen er weer aan komen om met 

het mooiere weer een duikje buiten te wagen. 
Na een winter die maar aan bleef houden lijkt het er nu op dat 

de lente zich aankondigt. 
 

Het eerste evenement hebben we ook al mogen (wijn)proeven en 
we kijken nu uit naar het volgende,kayakken op de Lesse. 

 
De zwembadtrainingen zitten er ook ver op,rest nog de Familiedag waarvan we hopen 

dat er heel wat familie meekomt naar het zwembad om te kijken wat onze club nu 
inhoud en waar wij voor staan en natuurlijk om de sfeer van onze club te proeven!!!! 

Als laatste voor we naar buiten gaan duiken de Bermuda Dive Cup,ik zou 
zeggen,komt allen!!!! 

 
Wij wensen iedereen weer goede maar zeker veilige duiken en tot ziens 

aan de waterkant!!!! 
 

De Buddyredactie, 
Aswin Stockman, 

Sheila van Dierendonck. 
 
 
 

P.S. Duikgerichte stukjes,leuke anekdotes,foto’s of andere dingen 
die betrekking hebben op het duiken zijn altijd welkom bij de 

de Buddyredactie. 
We hebben de naam “Nieuwsbrief” vervangen door het oude vertrouwde 

“Buddy”, de Buddy zal niet meer op papier worden uitgebracht. 
          

 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

De Taartenkalender 
 

 

 

 

April 
Herman de Booij     04 - 04 

Guido Roels      11 - 04 

Etienne Verstaeten     27 - 04 

Jacco IJzermans      28 - 04 

 

 

 

 
Mei  
Tom Versprille      09 - 05 

Sabine Menu      24 - 05 

Marc Hemelaar      28 - 05 

 

 

 

 
Juni 
Martijn de Bruijn      18 - 06 

Eric van Driessche      24 - 06 
 

 

 

 

 

Van Harte Gefeliciteerd met jullie 

verjaardag 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

De Pen 
 

Na talrijke omzwervingen bereikt “ De Pen” het landelijk  ogende en vredige Klein-

Sinaai. 

Klein watte? China?  

Nee hoor, Klein – Sinaai, een kleine deelgemeente van het Belgische Stekene, net over 

de grens, je weet wel, daar waar tegenwoordig  Nederlandse nummerplaten talrijk  

gesignaleerd in de omgeving van voedselplaatsen voor onze 4-wielige monstertjes , en 

waar visputjes proper worden gedoken door Bermuda-Divertjes. 

Dit allemaal terzijde, de nederige ontvanger van deze aflevering van “ De Pen “ , luistert 

naar de naam : Jo Verbraecken, jongste? telg uit een gezin van 4. 

Bouwjaar : 1968; dus ja de garantie is reeds enige tijd verstreken, maar deze jongen is 

nog steeds goed bevonden voor actieve dienst. 

Getrouwd; ja dat klopt ; sinds enkele weken nog maar , nu ja maandjes euh eigenlijk 

reeds een paar jaar … maar ach wie telt als je je amuseert. 

Dus getrouwd, met Mireille, lieftallig buikdanserend mamietje van onze 2 bengels Mike 

& Jason. 

Lid van onze club sedert september 1995. Na dat m’n vrouwtje volledig duikminded was 

geraakt na een open-duikavond, en na de daaropvolgende inpraatsessie van sommige 

Bermuda’s op mijn persoontje , besloot ik toch ook maar eens om een keer  te proeven 

van dat onderwatergebeuren. 

En ja hoor… acute en ongeneeslijke besmetting door dat vreemde virus “ duiken “ 

genaamd. 

Na een halfjaartje gespartel in het zwembad ( en in mijn geval mag je dat gerust letterlijk 

nemen) en via buitenwater duiken in Nederland heb ik in Llafranc Spanje , m’n 1* 

behaald tijdens een duikstage met de club. 

Jaartje daarop 2* behaald , om het volgende jaar vol goede moed aan de derde * te 

beginnen maar (helaas?) ( nog? ) niet afgemaakt. 

Terugblikkend op al die “duikende” jaren in onze club ( en ja ,  het ene al wat meer dan 

het andere) is het niet makkelijk om de mooiste duikervaring zo 1,2,3, te benoemen. 

Was het die 1-ste duikvakantie in Llafranc, de zeepaardjes in Porec, Kroatië of misschien 

de scampi “Buzzara” ginder of misschien wel de “ 10 jaar Jambers” –ambiance in Selce , 

Kroatië. 

Polonaise met z’n allen onderwater tijdens bootsafari met Gaby in Egypte? 

Operatie “ bevrijd eens een kreeft in Tholen? Haloween-feestavond? 30th birthday-party 

midden op de Rode Zee?  Turbulente driftduik met Johnny in Wemeldinge ? , ……. En 

ga zo maar door. 

Allicht is de allerleukste ervaring Bij de Bermuda’s simpelweg het deel uitmaken van 

een toffe groep vrienden met zeker 1 gemeenschappelijke interesse : DUIKEN ! 

Zo , en dan nu de negatieve ervaringen….. nee hoor flauw ( heel flauw) grapje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nog even “De Pen “ doorgeven . 

Dit ga ik doen aan iemand die ook nog een andere gemeenschappelijke hobby van me 

deelt . 

My running partner in crime : “Willy Menu”. 

 

 

 
 

Allemaal nog een fijne “ diving-time” bij onze Bermudaatjes toegewenst en tot gauw 

onder- , maar ook bovenwater…… 

Jo. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Bron: PZC.nl – zaterdag 13 april 2013-04-14 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Hoe word je “Duiker van het jaar” voor 

Dummies. 
 

Wonderen zijn de wereld niet uit, dat dacht ik nadat ik verkozen werd tot de duiker van 

het jaar 2012. Hoe en waarom? 
 
 
 

 

 
In vergelijking met voorgaande jaren leken mij de keuzes (meestal) vrij duidelijk. Met 

deze wetenschap stelde ik mij de vraag “Hoe word je duiker van het jaar”? 

 
 
Met naar mezelf te kijken weet ik dat je geen duiker van het jaar wordt door heel veel 

te duiken. Ik heb nauwelijks 20 duiken in het logboek kunnen noteren dit jaar.  Ook word 
je geen duiker van het jaar door iedere vrijdag aanwezig te zijn in het zwembad.  
Je moet ook niet beschikken over de nieuwste apparatuur of de mooiste zwembroek. 
Alhoewel dat laatste... 
Ook een vaste buddy is eigenlijk niet nodig maar het helpt wel.  
Het winnen van de Bermuda-dive cup is ook al geen vereiste om duiker van het jaar te 
worden al dacht ik een tijdje van wel.  
 
 
 
 
 



 
Het maken van mooie duikreizen, verre bestemmingen of het schrijven van duikverhalen 
zijn ook geen must om verkozen te worden.  
Er was eens een tijd dat ik dacht dat je mooie onderwaterfoto's moest kunnen maken 
maar ook dat bleek niet het geheim te zijn om duiker van het jaar te worden. 
Grot-duiken, ijs-duiken, wrak-duiken, drift-duiken niets van dit alles is een must maar wel 
mooi meegenomen. 
 
 

Wat dan wel hoor ik je denken, wel dat is heel simpel, doe 

gewoon zoals ik zorg dat je er bent als men je nodig heeft. Dit 
doe je niet door prominent aanwezig te zijn, om de woorden 
van Ronald te gebruiken.  
 

 
 

Toen 2 jaar terug mij de vraag werd gesteld of ik de website voor 

mijn rekening wou nemen heb ik uiteraard niet getwijfeld om ja te 
zeggen. Sinds een paar jaar, ben ik voor diegene die dit niet weten, 
bezig met alles wat met websites te maken heeft. (Vooral leren) 
Websites zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit ons leven. 
Maar sta je er wel eens bij stil wat hierbij komt kijken? Veel meer 
dan je zou denken. Het zou ons te ver leiden om deze materie uit de 
doeken te doen maar een website staat of valt bij het up-to-date 
houden van de informatie. 
Tot zolang ik er zin in heb en het me blijft boeien wil ik dat voor de Bermuda-Divers 
graag blijven doen. 

 
 
Dank aan de “Raad der Wijzen” om hieraan te denken en vooral dat zij het belang van een 

website en andere sociale media inzien.  

 
 
Maar het werk zit er nog niet op. De uitdaging bestaat erin de website aan te passen aan 

het grote aantal gebruikers van tablets en smartphones. De site moet flexibeler en 
bruikbaarder worden voor aanraakschermen met andere woorden de menu's dienen met 
onze dikke vingers bediend te worden, met noemt dit usability.  

 
 
 
 
 
 



 
Grootse plannen met de website maar nu eerst wat genieten van het mooie beeldje. 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marc Van Britsom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notulen bestuursvergadering van 21 januari 2013 

 

Aanwezig: Johnny Hooft, Lilian de Booij , Eric van Driesche , Ronald Niemijer 

  Marc Mertens 

 

Opening: 

 de voorzitter verwelkomt alle aanwezigen en opent om 20:15 de  vergadering 

 

Notulen : 

 Notulen zijn  goedgekeurd en aanvaard. 

Ingekomen stukken. 

 . Adres wijziging van Tom Versprille 

25 jarig bestaan. 

 De commissie voor het 25 jarig bestaan bestaat uit 5 leden deze zijn : Corné,Willy, 

Jeffry,Willem en Ronald. 

 Er wordt gezocht naar een invulling met een maatschappelijk doel en eventueel 

met sponsoring. 

 Johnny en Eric gaan bekijken of het mogelijk is om een low budget duikreis naar 

bv. Spanje te organiseren. 

Opleidingen. 

 Het opleidingsnivau van de aspirant en 1* duikers moet hoger. 

 Eric en Ronald gaan met Marc praten en Herman zou als mentor of begeleider van 

Marc kunnen optreden.  

Ledenwerving. 

 Voorlopig even afwachten. 

 

Muts 

 Wordt vervolgd. 

Rondvraag. 

 . Johnny heeft een vraag gekregen of het mogelijk is om naast de duikopleidingen 

ook vinzwemmen er bij te doen ? 

           Het bestuur is daar in principe niet tegen dus Johnny zal bij de NOB om  

           inlichtingen vragen en onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. 

 De alv. is op 8 maart om 20 uur 

 

Volgende bestuursvergadering. 

 De volgende vergadering is bij Eric op 9-4 om 20 uur. 

 

Sluiting. 

 De voorzitter Johnny sluit de vergadering om 22:45 uur en bedankt iedereen voor 

de aanwezigheid en inzet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bron: Zeelandnet.nl 

 

 

 



 

WIJNPROEFAVOND  

ZATERDAG  16  MAART 
 

 

 

Zaterdag 16 maart was er een wijnproefavond georganiseerd 

in Café Het Karrewiel in Vogelwaarde.De avond werd verzorgd  

door Jan van den Broeke die werkzaam is bij Gall en Gall in Axel. 

Hij gaf uitleg over de verschillende wijnen en daarna kon men deze 

zelf proeven en er proefnotities van maken zodat je na het proeven een 

totaalindruk van de verschillende soorten wijnen had. 

Ook was er een kennisvragenronde waarbij men een lekkere fles wijn 

kon winnen.De gelukkige winnaar was Marc Hemelaar. 

Na het proeven was het nog een gezellige samenzijn!!! 

 

Voor volgend jaar hebben wij weer een Whisky-avond gepland, 

dus zoals jullie zien is er voor elk wat wils. 

 

Wij danken diegenen die aanwezig waren. 

 

De Evenementencommissie, 

Sheila van Dierendonck, 

Lilian de Booij. 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

     
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


