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BUDDY is een uitgave van  

Duikvereniging Bermuda Divers. 

Verantwoordelijke uitgever: het bestuur van de Bermuda Divers. 

 

De “BUDDY” verschijnt vier maal per kalenderjaar. 

 

Alle reacties, artikels, opmerkingen en aanvullingen worden graag tegemoet gezien op het 

redactie adres: 

Aswin Stockman  E-mail: alexiaswin@zeelandnet.nl 

Sheila van Dierendonck E-mail: shemeka@zeelandnet.nl    

  

Inzendingen voor de volgende Buddy niet later dan 30 juni 2010  

 

Bestuur Bermuda Divers: 

Voorzitter:     Marc Boon      

Secretaris:     Paul Cuelenaere 

Penningmeester:    Eric van Driessche 

Bestuurslid:     Marc Mertens 

Bestuurslid:     Davor Vrebac 

 

Ereleden:     Kees van Deijk 

      Werner Volleman 

 

Instructor-trainers (docenten):  Eric van Driessche 

      Frits Coenen 

 

2* instructeurs:    Herman de Booij 

      Ton van Eekelen 

      Johnny Hooft 

      Ronald Niemeijer 

Werner Volleman 

 

 

Materiaalcommissie:   Herman de Booij 

      Willy Menu 

 

Evenementencommissie:   Ineke Volleman 

      Sheila van Dierendonck 

 

Opleidingscoördinator   Eric van Driessche 

 

Redactie Buddy:    Aswin Stockman 

      Sheila van Dierendonck    

 

 

Bankrekeningnummer: RABOBANK 32.26.04.036 t.n.v. Bermuda Divers 

IBAN: NL58RABO0322604036 

Swift of BIC-code: RABONL2U 

 

Gsm nr. van duikclub ALLEEN IN NOODGEVALLEN : 06- 22 07 64 90 

 

Correspondentieadres Bermuda Divers: Postbus 160, 4560 AD  Hulst       
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Na 4 maanden extreme kou en meters sneeuw, breekt eindelijk de lente weer 

aan. Echter begon voor sommigen onder ons de lente al na bezoek aan de 

duikbeurs in Antwerpen.  
Dus tijd om weer het ruime sop te kiezen!! 

Hier kwam ook nog eens bij, na het zien van de onderwaterfoto’s van John de 
Jong bij de foto presentatie avond, dat de aanwezigen nog meer duikkriebels 

kregen om te water te gaan. 

De Zeeuwse wateren hebben voor menigeen nog heel wat schatten te 
verbergen. 

Ons motto: Trek je duikpak aan en duik erin! 
Veel lees- en kijkplezier!!!! 

De Buddyredactie. 

 
 

PS: Het inzenden van stukjes, liefst zelf geschreven, maar van internet mag 

ook, zijn nog altijd welkom! 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Bron: PZC – Maandag 1 maart 2010 

 

 
 

 

 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Schittere in afwezighait ! 
 

 

 

Vroag Sjaila of kik un stukste kan schraiven vur t’clubblad.Das goe 

gebruik binnen ’t clubke. 

Kan goe lullen, moar schraiven. En in deze drukke taid mee den 

carnaval voar d’n deur. 

Nou goed, carnavalskrant opzai en schraiven. 

Gellukkig nog wa van die strave onliners in main kop. Beginne moar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schittere in afwezighait ! 

 

Ja da dee’ kik wel dien avond. Moar age duiker van’t joar wil zain 

moeie ok goan duiken. 

En daveur enne kik ulder schoon feest loaten schieten. 

Zondag morge komt d’n Peter Nilsson mai mee zaine grote 

stationwoagen alle. 

Stappe kik in, zai Peter glaik:“Grattis på din dykare av året” nou misse 

kik wel meer is wa proat van Peter dus knikke kik ja en lach is. Ai oak 

weer content. Wai raien noar busstation en door stoan noch wa van die 

duikers mee een grains op ulder bakkes. Vural diene Ollander Cor, ai 

wil iets kwait tegen mai moar loat  da nie gelaik blaiken. 

Ai wens mai proficiat en geef main ne paird mee een ventje in een 

waike. Ik zain mee diene andere Ollander“Diervriendelijkste duiker” 

va’t joar. Blai en content moar toch liever duiken dan dien onzin. Want 

zain altaid nogal serieus. 

Mee d’n Peter in ons droogpakske ne stroamduik aan de Tetten. 

Da’s altaid goe en eftig. En doarna mai z’n alle gezellig een bakske 

koffie. 

Moet diene Ollander toch wel persee naost mai komme zitte. 

Ai et een papierke bai of da’ut is wil lezen. Noar 2 regels goat over un 

vrouwke da zondag eel eur kot schoon moakt terwail eur vent is goan 

duiken. 

Ut ai goe die van main kunne zain. 

Doar na, ééne die veul ga duiken, vraidags op de cente past………….. 

Ut ga over main, wa dinkte ik zain duiker van’t joar. 

Moar woar is main prais ! 

Noar 3 weken is d’n Erman  op zain zolder gekropen en ettum maine 

prais van stof ontdaan en die enne kik vraidagsavonds van d’n Cor 

gekregen. 

K’war vreed blai en content. En ja op ulder volgend schoon feest 

zain kik weer van de partai om diene prais uit te raiken. 

Dus duiker en –sters doe ulder best. 

Volgend joar zain kik één van de drie waize. 

 

Duiker van ’t joar 2009 

Frank Neve  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

             
 

 



 

De taartenkalender 
 

 

 

 

April 
Herman de Booij     04 – 04 

Frank Neve      18 - 04 

Jacco IJzermans     28 - 04 

 

 

 

Mei  
Tom Versprille     09 - 05 

Amadeé Geensen     24 - 05 

Marc Hemelaar     28 - 05 

Frits Coenen      28 - 05 

Werner Volleman     30 - 05 

 

 

 

Juni 
Marie-Thérèse Josten-de Dobbelaere16 - 06 

Xander Verbunt     16 - 06 

Martijn de Bruijn     18 - 06 

Diederik Mols     24 - 06 

Eric van Driessche    24 - 06 
 

 

 

 

 

Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!!!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

De mooiste duikstekken: Provinciaal Domein Zilvermeer 
 
 

Provinciaal Domein Zilvermeer 

 

 
 

Adres:  Hulpdiensteninformatie:  

Zilvermeerlaan 10 

2400 Mol 

België  

Brandweer Mol 

014/31.33.33  

 

014/82.95.53 

014/70.86.09 (fax) 

0495/53.86.41  

Parking: Uitstekend  Max. diepte: 15m  Vulmogelijkheid: Ja 

(200 en 300 bar)  

Zuurstof: Ja  Kleedkamer: Ja 

Douche: Ja  
Coordinaten: 
   

N 51°13'29'' 

O 05°09'59''  

 

 
Dagticket: 3 € 

Abonnement: 30€ per jaar  

 www.atlantis-vzw.be  

 info@atlantis-vzw.be  

 Lift om te water te gaan is aanwezig  

 

Inlichtingen: 

Mark Van Baelen 

Tel: 0495/53.86.41 

Email: info@atlantis-vzw.be 

Secretariaat Atlantis 

Kiezelweg 95-1 

2400 Mol 

Eten/drinken: 

Uitgebreid en verzorgde cafetaria met groot 

terras dat boven het water zweeft 

  

 

Openingsuren: 

Van 1 april tot 30 september van 08u30 tot 20u30, alleen als de kassa open is. Buiten het 

seizoen kan je binnen met de magnetische sleutel die je bij een jaarabonnement krijgt. 
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Provinciaal Domein Zilvermeer 

 

Beschrijving duikplaats: 

 

Het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer, 

gelegen op het grondgebied van de gemeente Mol 

is een mooi stukje natuur in het hartje van de 

kempen. Diverse meren zijn ontstaan na 

zandwinning voor de toenmalige glasindustrie. 

Het domein Zilvermeer is opengesteld voor 

dagrecreatie. Men kan er wandelen en 

verschillende watersporten beoefenen zoals 

zwemmen, zeilen, surfen, vissen, roeien en duiken. 

Enkel het meer grenzend aan de grote baan mag 

door duikers gebruikt worden. 

Sinds een negental jaren bevindt zich in de watersportvijver het "Onderwaterpark voor 

Schone Kunsten". Het is uniek in zijn soort en bijzonder aantrekkelijk voor de duikende 

medemens. Dit onderwaterpark is een realisatie van de "werkgroep duiken Zilvermeer", 

onderdeel van LIMOS (vereniging van 24 Limburgse en Kempische duikscholen met 2400 

duikende leden) 

De accommodatie is uitstekend, er is een cafetaria, kleedkamers, binnen- en 

buitendouches, kastjes, een vulstation en een terras waar een BBQ ter beschiiking staat. 

De wagens kunnen langs de waterkant geparkeerd worden zodat je geen 10m hoeft te 

stappen om te water te gaan. Behalve de aanwezigheid van zuurstof is er ook een EHBO-

kit aanwezig, een reddingsboot en een hartdefibrillator. 

Het Zilvermeer meet ongeveer 400 bij 430 meter 

en is gelegen temidden van het natuurgebied. Er 

zijn verschillende plaatsen om te water te gaan. 

Langs de kant van het Restaurant-taverne en de 

camping is er geen toegang tot het water. 

De zandbodem daalt zacht glooiend tot -6 meter en 

is bedekt met een sliblaag die bij elke palmslag 

opwarrelt. Het zicht is over het algemeen goed, 

maar kan ook erg tegenvallen op drukke dagen 

tijdens de weekends. 

De diepte van het meer varieert overwegend tussen 

6 en 9 meter met twee uitschieters tot 15 meter. De 

plas is dus een ideale duikstek voor de beginnende 

duiker.  

 

 

Om de duikstek aantrekkelijker te maken werden er onderwater kunstwerken geplaatst. De 

tentoongestelde objecten leunen sterk aan bij het tuinbeelden-genre (trollen, bustes,...) of 

zijn abstracte knutselwerken van kunstenaars van bij ons. Zo is er bijvoorbeeld "het Oog 

van God”, volledig in RVS met aanduiding van de vier windstreken. Verder liggen er nog 

verscheidene silo's onder water waar je doorheen kan zwemmen, een duikersklok. 



 

 

 

 
 

Flipper - © Frank Peeters 

Het zilvermeer is dus ook een ideale plas om te 

leren duiken op kompas. 

Vissen integreren 
Het laatst wat er nog ontbrak in het Zilvermeer was 

onderwaterleven. 

Met de filosofie van de initiatiefnemer Marcel 

Haccuria ‘als het water zich niet aanpast aan de 

vissen, kunnen de vissen zich waarschijnlijk wel 

aanpassen aan het water’, loopt nu al twee jaar met 

succes het integratieproject voor vissen. 

Vissen worden voor ze vrijgelaten worden gewend gemaakt aan het leven in het zuurdere 

Zilvermeer water. De eerste exemplaren steur, karper, katvis en baars en de grote tamme 

koi’s kun je nu al bewonderen en stellen het goed : ze planten zich snel voort. Intussen telt 

het heldere Zilvermeerwater duizenden vissen! We plaatsten zelfs een onderwaterbel om 

de vissen te verwittigen dat we gaan voederen. Vanaf einde mei kan je elke avond 1000-

den vissen zien bij het voederen! 

Onderwaterleven: Steur, karper, katvis, zonnebaars, goudvis, zilverwinde, koi’s. 

Diepe duiken 
Wie graag dieper duikt dan 15 meter kan in het aangrenzende (250m) kanaalmeer 

diepten behalen tot bijna dertig meter. Het zijn bovendien bootduiken! Op vaste dagen kun 

je met de daarvoor ontworpen "Calypso 4" boot een nieuwe duikstek ontdekken. Er is 

groot leven : karpers en snoekbaars. 

De boot vaart uit vanuit de gloednieuwe Zilvermeerhaven Port Aventura. Eigen boten zijn 

niet toegelaten. Vertrek en aankomst steeds in duikcentrum Atlantis. 

Prijzen niet leden: 11€, leden Atlantis vzw: 7€ 

Meer info op www.atlantis-vzw.be  

Meer info op de website van "Onderwaterpark voor schone kunsten". 

Meer info over het recreatiedomein vind je op de website van "Het Zilvermeer". 
 

 

http://www.pbase.com/fpeeters
http://www.atlantis-vzw.be/
http://www.onderwaterpark.be/
http://www.zilvermeer.be/


 

 

Provinciaal Domein Zilvermeer 

 

Routebeschrijving: 

Neem de E314 (A2) tot de afrit Aarschot. 

Op het einde van de afrit neem je links de N223 richting Aarschot, die uitloopt op de ring 

rond Aarschot. Volg deze tot aan het rond punt en daar ga je rechts. 

Na ±1 km kom je op een T baan, daar neem je rechts de N19 richting Geel en blijf deze 

volgen via Herstelt, Westerlo tot Geel waar je de N71 neemt richting Mol (= Molseweg). 

Na ±3,5 km gaat de N71 naar rechts. Blijf die volgen richting Mol / Lommel. 

Ongeveer 1 km na het oversteken van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen kom je aan 

verkeerslichten op het kruispunt met de N136 waar je links neemt richting Postel. 

Vanaf hier staat Zilvermeer aangegeven maar volg niet de tekens van de camping! 

Steek het volgende kruispunt over (rechts ligt het recreatiedomein Sunparks). 

Neem vervolgens de eerste straat links en na een 750-tal meter ligt de ingang van het 

Zilvermeer links. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
Bron: PZC – Woensdag 24 februari 2010 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
Bron: Daily Mail – Dinsdag 16 februari 2010 

 

 

 

 



 

De evenementen commissie van de Bermuda Divers 

organiseerde op zondag 24 januari 2010 een gezonde 

“langlauf” tocht doorheen de Hoge venen. Lees hier 

het verhaal. 

Langlaufen is een manier van voortbewegen op latten door de sneeuw. Het wordt in de 

winter als sport beoefend en is ook een Olympische sport. Het is 'lopen en glijden op latten'. 

Behalve twee (langlauf)ski's, heeft men ook twee stokken nodig. 

Het langlaufen wordt op verschillende niveaus beoefend en er zijn ook verschillende 

technieken. De niveaus lopen uiteen van recreatief langlaufen tot volledige marathons of 

toertochten. De twee technieken die er zijn zijn : 'de klassieke stijl', hierbij zet men zich 

voornamelijk af met de ski, ondersteund door de stokken, 'loopt' men met de ski's. De 'vrije 

stijl' lijkt op de schaatstechniek; men zet zich zijwaarts af met, of soms zonder, stokken. De 

stokken hebben bij de skatingtechniek een groter aandeel in de voorbeweging dan bij de 

klassieke techniek. Een uitgezette route voor langlaufers heet een loipe. Bij de klassieke 

techniek zijn dat twee sporen, afhankelijk van de ruimte, soms aan weerszijden van een pad of 

weg. Daartussen of ernaast ligt dan meestal de glad gemaakte skating-/schaatsloipe.  (nota van 

de schrijver: heb ik niet zelf uitgevonden maar gevonden op Wikipedia ) 

Tot hier de theorie. 

Zo gezegd zo gedaan, zondagmorgen 7u30, parking zwembad, 7u45 parking Tromp. Wagens 

volgeladen met proviand, droge kledij, heel veel humor en een vleugje medelijden met de 

zieken die afgebeld hebben. 

De weersvoorspellingen waren fantastisch goed, het weekend daarvoor waren alle 

langlaufpistes open. Ik had mijn kuiten reeds flink warm laten wrijven, de latten ingevet, de 

punten van mijn  stokken aangescherpt en de skibroek uit de mottenballen gehaald….. 

Na een uurtje begon de honger reeds te knagen wetende dat er 2 dozen Belgische boter- en 

crèmekoeken mee reden op de achterbank die aan de geur te kennen gaven vers te zijn en 

dringend dienden opgegeten te worden.  

 

 

 

 

 

 

De eerste de beste parking met tal 

van bomen die gretig door het 

mannelijk gezelschap werden 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ski%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaats
http://nl.wikipedia.org/wiki/Loipe


misbruikt om de overtollige lichaamsvochten af te drijven. (Jammer dames maar wij konden er 

ook niet aandoen dat de bomen net iets te smal waren om onopgemerkt achter te gaan zitten.) 

 

De 2 dozen met lekkere koeken 

werden uitgeladen en dat maakte 

heel veel goed. De calorieën die 

zouden we er toch gaan af 

langlaufen. 

 

 

 

 

 

Omstreeks 10u30 plaatselijke tijd, kwamen we na een 

goed half uurtje klimmen aan in Signale De Botrange.  

Yessss we waren de eersten, joepieee……. Er was nog 

niemand, yesss, yesss, yesss……. ook de verhuurder van 

de langlauflatten was er nog niet, zeker overslapen  

slaapkoppeke, het was per slot van rekening, ook 

zondagochtend. 

De infowinkel die was wel open, een vriendelijke 

mevrouw die duidelijk liet blijken dat ze elektrisch 

verwarmde, kwam ons te vertellen dat er te weinig sneeuw 

lag om te kunnen langlaufen  en dat de verhuurder zich 

niet had overslapen verdor….ie.  

Met deze ontnuchtering kon ze ons wel een hele mooie wandeling aanbevelen. Gelukkig want 

we stonden reeds met onze linkerbenen in het cafeetje om ons verdriet met veel drank te 

bevredigen. 

 

 



Met Ineke op kop trokken we ons op om de wandeling aan te vatten, te weinig sneeuw om 

te langlaufen het ligt er hier vol van, die walen toch hé. 

Ineke kijkend op een plan?...Werner heeft  voor de zekerheid zijn boterhammetjes erbij 

genomen en Tom die gelooft het wel. 

Het landschap zag er eerst maar een beetje povertjes uit rechts bossen links een open vlakte. 

Om eerlijk te zijn  de eerste kilometers waren behoorlijk saai, gelukkig konden we rekenen op 

ons humeur en de moppen die geregeld het weidse landschap van de Hoge Venen teisterden 

Maar naarmate we verder en verder van de bewoonde 

wereld waanden werd de natuur alsmaar mooier en 

mooier, ik dacht zelfs het achterwerk van een 

wegrennend hert te hebben gezien. Werner zag dat van 

een paar opgezette kippen…? 

 

Om twee uur waren we aan het eerste restaurantje op onze tocht, uiteraard konden we niet 

weerstaan om hier naar binnen te gaan. Eerst de dorstigen laven met een heerlijk biertje “een 

witte of donkere Saint-Michel”. We waren dan ook op den Baraque Michel aangekomen. Dan 

hongerigen spijzen, een heerlijk dagsoepje met zelfgebakken brood, zalig. Intussen de kleren 

laten drogen aan de heet gestookte kachel.  

Uitgerust terug op pad, een nieuwe navigator het zal nu wel heel snel gaan. Na een kilometertje 

of zo even kaartje kijken. 

De terugweg was niet zo ver meer, Tom had het 

fantastische idee om via een klein omweggetje de parking te 



bereiken, en dat hebben we geweten, al moet ik zeggen dat de natuur  heel wat mooier was dan 

bij het begin van de wandeling. 

 

Volge

ns dit plan moet er hier ergens een grote houten pijl staan “ parking 15Km”? 

Na een uur of 2 wandelen begon het al lichtjes te schemeren, we waren reeds aan het 

uitkijken om de nacht door te brengen op een van de uitkijkposten. Het bleek echter niet nodig 

te zijn; het oriëntatiegevoel was sterker dan onszelf en zo kwamen we na een mooie ietwat 

langer dan voorziene wandeling aan op de parking met de reeds ingesneeuwde auto’s. 

Een fantastische dag moet je afsluiten met een fantastische maaltijd. Het restaurantje op Mont 

Rigi leek ons de perfecte plaats om te genieten van de vers vallende sneeuw, een lekker biertje, 

een mals stukje vlees met frietjes en kroketjes of boterhammetjes van Werner?? Niet 

gemakkelijk hé als ze je zo aankijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het werden GEEN boterhammetjes. 

 

Wat een feest en met een gevoel van welbehagen, voldoening reden we lanzaam doorheen 

de sneeuw naar huis. Een mooier vertrek had ik mij niet kunnen inbeelden. Het is beginnen 

sneeuwen en het weekend daarna lag er 50 cm sneeuw. Alle pistes open en een massa volk. 

Wat waren wij blij dat we een week te vroeg waren.  

Ik kan het iedereen aanraden om eens lekker te gaan “Langlaufen” sneeuw is niet echt nodig, 

geloof me. 

Einde. 
Foto’s en tekst Marc Van Britsom. 

 

 

 
 

 

 



 
 
Bron: PZC – Woensdag 24 februari 2010 

 

 

 

 

 
 
Bron: PZC – donderdag 4 februari 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bron: PZC – Maandag 4 januari 2010 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 

 
 
Bron: BN-DESTEM 

 

 
Bron: PZC – woensdag 17 februari 2010 

 

 

 



 

 

 

Beste Buddies, 

Zo’n vier keer per jaar kunnen we als lid van onze vereniging weer een nieuw 

exemplaar van ‘De Buddy’ tegemoet zien. Telkens weer gevuld met verhalen of 

informatie over zaken binnen onze eigen vereniging,  of van daar buiten. Het zal 

iedereen duidelijk zijn dat het een heel werk is om elk exemplaar weer te 

voorzien van interessante onderwerpen.  

Toch zeker als het buitenseizoen weer begonnen is, vind ik zelf de tabel met het 

ledenoverzicht en de duikkalender erg handig, daarnaast is het altijd weer leuk de 

foto’s en de verslagen van onze feestpartijen terug te zien. Interessant zijn de 

beschrijvingen van iedere keer weer een andere duikstek. Hoe rijker ‘De Buddy’ 

met stukjes gevuld is, hoe aantrekkelijker het blad wordt. 

Als extra terugkerend  ‘Buddy’-item willen we graag ‘Ik geef de pen door’ 

introduceren. Hierbij is het de bedoeling dat een lid van de vereniging een stukje 

schrijft over zichzelf, en voor de daaropvolgende ‘Buddy’ zelf een ander lid 

zoekt waar hij of zij ´de pen aan doorgeeft´. Die schrijft dan vervolgens het 

nieuwe stukje (van minimaal één A4-tje) voor de volgende Buddy. Op deze 

mannier kunnen we bijvoorbeeld de nieuwe leden beter leren kennen, waarom ze 

zijn gaan duiken, hoe ze hun eerste duik hebben ervaren enz..  

“Ik geef de pen door”  

Zoals beloofd aan de Buddy-commissie zou ik de aftrap nemen voor dit nieuw 

standaard buddy-item. De meeste in onze vereniging zullen mij wel al kennen, ik 

ben Marc Boon. 41 jaar en getrouwd met Chantal en we hebben 3 kinderen, 

Charise, Celine en Fleur. Ik ben werkzaam als medewerker ICT bij de gemeente 

Terneuzen.  

In juli 2000 hebben we een reis geboekt naar Sosua op de Dominicaanse 

Republiek en luierend aan het zwembad van het hotel werd m’n aandacht 

getrokken door de verrichtingen van een instructeur die aan één van de overige 

hotelgasten uitleg gaf hoe je moest klaren, handsignalen kon geven en hoe je er 

voor kon zorgen dat onderwater je duikbril niet aansloeg. Voor duikers het 

bekende ‘spugen in de bril’. Hoe je met behulp van zo’n fles op je rug en met 

allemaal slangen als hulpmiddelen een poosje onderwater kon blijven vond ik 

wel interessant en binnen de kortste keren lag ook ik met een trimjack aan in het 

zwembad. Na deze eerste ervaring was ik toch wel erg nieuwsgierig en schreef 

me in voor de proefduik in het ‘openwater’, duikstek ‘Three Rocks’. Het bleef 

die vakantie bij die ene duik, maar besmet met het duikvirus was ik. 

Het jaar daarop hebben we opnieuw een vakantie geboekt naar het Caribische 

gebied, met als doel het halen van een duikbrevet. 14 dagen Isla Margarita, een 

klein eiland voor de kust van Venezuela, ingeschreven bij een PADI opleiding 

om vervolgens een aantal dagen in plaats van vakantie te vieren, in een lesboek te 

duiken. Na het behalen van de theorie en het volgen van zwembadinstructies 

gingen we voor de praktijklessen in het buitenwater met een mega-snelle houten 

boot naar de duikstekjes rond de eilandengroep ‘Los Frailes’. Ik heb het idee dat 

je je eerste duiken nooit vergeet en wat me daarvan naast het heldere warme 

water en de prachtige kleuren zeker is bijgebleven is dat ik naast hoogtevrees ook 

dieptevrees heb. Je hoofd onderwater steken en 10 meter onder je pas de bodem 

zien, gaf bij mij hetzelfde effect als 3 hoog op een ladder staan! 

 

 

 



 

M’n instructeur, een Cubaan die de rust zelve is, had dit echter snel genoeg in de 

gaten, stelde me gerust en hielp me verder met de afdaling. Het spierwitte zand 

op de bodem, de prachtige kleuren onder water en de holletjes waarin octopussen 

zaten lieten algauw dit angstige gevoel verdwijnen. Zes buitenduiken verder was 

ik in het bezit van mijn eerste brevet, een PADI ‘Open Water Diver’. 

Ik had de smaak flink te pakken, maar over één ding had ik wel m’n bedenkingen 

en dat was veiligheid. Wilde ik meer duiken maken dan leek het me wel 

verstandig om een verdere opleiding via een Nederlandse duikschool te volgen. 

Terug thuis aangekomen heb ik me aangemeld bij duikschool Tridacna van Frits 

Coenen, die destijds gevestigd was bij het benzinestation aan de Tivolieweg in 

Hulst. Via Frits behaalde ik m’n 1* NOB brevet. Terwijl ik tot dan toe enkel nog 

in caraïbisch wateren had gedoken, helder en warm, had ik vooraf niet echt een 

positief idee over hoe het in de Oosterschelde bij de Oesterdam zou zijn, maar 

ook deze duiken waren wederom erg indrukwekkend. Na een poosje hielden de 

woensdagavond training echter op te bestaan en heb ik een jaartje niet gedoken. 

Dit veranderde weer op het moment dat ik lid kon worden van de Bermuda-

Divers. Inmiddels zijn we zo’n dikke 100 duiken verder, hoop ik dit voorjaar m’n 

3* te behalen, heb ik tot nog toe naast Nederland en België gedoken in Malta, de 

Rode Zee en Turkije en ben ik voorzitter van de club geworden.  

Vanaf m’n kantoorplekje heb ik uitzicht over de Westerschelde. En als ik dan op 

een vrijdagmiddag het water zie met daarboven een heerlijk zonnetje en een 

blauwe lucht, tja dan begint het te kriebelen en kijk ik weer uit naar de volgende 

duik. 

Met vriendelijke duikgroetjes, 

Marc Boon. 

 

 

P.S. Ik geef de pen door aan “Loek de Feyter”. Ik heb haar bereid gevonden het 

volgende stukje te schrijven. Loek is vanaf vorig jaar lid en ook net als mij 

begonnen met PADI en nu actief met het volgen van NOB trainingen. Loek 

alvast bedankt en succes! 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 
Bron: NVVK info – Jaargang 18 – december 2009 (met dank aan Frank Neve) 

 



 

 
 

 

 
Bron: Visserijnieuws.nl 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Bron: Visserijnieuws.nl 

 

 

 

 

 

 



 

Evenementenkalender 2010 

 
Vrijdag  08 januari  Nieuwjaarsborrel zwembad 

 

Zondag  24 januari Langlaufen Ardennen 

 

Zaterdag  20 maart  Foto-presentatie avond  

 

Zondag  16 mei  Zomersnertdag    
     (zeer dringend aanbevolen voor nieuwe leden) 

 

Weekend  18/19/20 juni Kampeerweekend 

 

Zaterdag  18 september Buiten Zeeland duik 

 

Zaterdag  09 oktober Special Event  

       

Zaterdag  13 november Feestavond 

 

Vrijdag   31 december Oudejaarsduik 

 
Alle datums en evenementen zijn onder voorbehoud ! 

 

 

Ter info: 

Vrijdag  26 februari Algemene ledenvergadering 

Vrijdag  09 april  Familie avond zwembad 

Vrijdag   23 april  Bermuda Dive Cup 

 

Specifieke informatie  over de evenementen volgt tzt. 

Voor info, suggesties: 

Sheila: shemeka@zeelandnet.nl  / 06-12693579 

Ineke: volleman@hotmail.com    / 0114-314647 

 Of:  evenementen@bermuda-divers.nl 
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