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BUDDY is een uitgave van  

Duikvereniging Bermuda Divers. 

Verantwoordelijke uitgever: het bestuur van de Bermuda Divers. 

 

De “BUDDY” verschijnt vier maal per kalenderjaar. 

 

Alle reacties, artikels, opmerkingen en aanvullingen worden gaarne tegemoet gezien op het 

redactie adres: 

Tom Versprille       E-mail:  tomverspri@zeelandnet.nl 

Aswin Stockman       E-mail:  alexiaswin@zeelandnet.nl 

 

Inzendingen voor de volgende Buddy niet later dan 31 maart 2009  

 

Bestuur Bermuda Divers: 

Voorzitter:     Ronald Niemeijer    

  

Secretaris:     Paul Cuelenaere 

Penningmeester:    Eric van Driessche 

Bestuurslid:     Marc Boon 

Bestuurslid:     Johnny Hooft 

 

Ereleden:     Kees van Deijk 

      Werner Volleman 

 

Instructor-trainers (docenten):  Frits Coenen 

      Eric van Driessche 

 

2* instructeurs:    Herman de Booij 

      Ton van Eekelen 

      Johnny Hooft 

      Gyno Kouijzer 

Ronald Niemeijer 

Werner Volleman 

 

 

Materiaalcommissie:   Herman de Booij 

      Willy Menu 

 

Evenementencommissie:   Ineke Volleman 

      Sheila van Dierendonck 

 

Opleidingscoördinator   Eric van Driessche 

 

Redactie Buddy:    Aswin Stockman 

      Tom Versprille 

 

 

Bankrekeningnummer: RABOBANK 32.26.04.036 t.n.v. Bermuda Divers 

IBAN: NL58RABO0322604036 

Swift of BIC-code: RABONL2U 

 

Gsm nr. van duikclub ALLEEN IN NOODGEVALLEN : 06- 22 07 64 90 

 

Correspondentieadres Bermuda Divers: Postbus 160, 4560 AD  Hulst       
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We beginnen het jaar goed. 
 

 

De tijd van de jaarlijks terugkerende tradities hebben we weer gehad. De 

jaarlijkse Feestavond was er één van, maar ook  de Oudejaarsduik en de 

Nieuwjaarsborrel mogen zeker niet worden vergeten. Verderop in deze 

Buddy doen we hier uitgebreid verslag van, dit mede dankzij de hulp van 

clubleden die het voor elkaar hebben gekregen om tijdens deze evenementen 

nog enigszins serieuze foto’s te maken en deze te voorzien van commentaar. 

Ga hier maar eens aanstaan, tussen al die ………… 

De Buddyredactie laat nu ook eens hun “gezicht” zien. Om mogelijke 

verwarring ter voorkomen, links is Tom en rechts is Aswin. 

Deze keer een extra dikke Buddy, een goed begin van het nieuwe (duik)jaar. 

Veel lees- en kijkplezier. 

  

De redactie.  

 

            
 



 

 

 
 

 

 



 

 
Bron: Hippocampus – November/December 2008 

 

 



 
De Taartenkalender 

 

 

 

Januari 
Erwin de Jong      12 – 01 

Urbain Goossens      19 – 01 

Johnny Hooft       20 – 01 

Willy Menu       20 – 01 

Nicky Spaenhoven     29 – 01 

Fiona Groenendaal     30 – 01 
 
 

 

 

 

Februari 
Wim Versprille      20 – 02 

Michaël Niemeijer     22 – 02 
 

 

 

 

 

Maart 
Nicky van Britsom     01 – 03 

Ellen Niemeijer      04 – 03 

Aswin Stockman      04 – 03 

Kim van Damme      11 – 03 

Marc Van Britsom     19 – 03 

Melody Mast       20 – 03 

William Menu      22 – 03  

Paul Mertens       27 – 03 

Marcel Sprenkels      29 – 03 

 

Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!!!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Duiker van het jaar?! 

 

 

Op 8 november was het tijd voor de grootste happening van het jaar (tenminste als je 

bermudadiver bent), namelijk dé feestavond.     Met behulp van mijn TomTom op pad naar 

Kloosterzande (wat een Big City!), vroeg ik me luidop af wie duiker van het jaar zou worden.  

Sascha had een paar ideeën en ik natuurlijk ook.    

Toen we de feestzaal in Kloosterzande binnenstapten, leek het even of Tom Tom toch een 

foutje had gemaakt.  Ik zag alleen maar hele foute mensen.  Dat bleek het thema van de avond  

te zijn, maar dat was ik al even kwijt. 

Al snel kwam de stemming er goed in.  Bij deze ook een groot compliment aan de mensen die 

deze avond organiseerden.  Het was een gezellige avond, een echt feest.  Een ongedwongen 

sfeertje als vanouds.  Eerlijk gezegd konden we dit wel weer eens gebruiken. 

Werner en Herman kwamen (ook net als vanouds) opdraven met hun BAF-pilaar.  Dit zorgde 

al voor een bepaalde spanning en hilarische sfeer.  Het blijft hartstikke leuk om kleine dingen 

van het afgelopen jaar nog eens op te pikken, dit alles mede mogelijk gemaakt door roddelende 

tantes.  Ik was al twee keer bij de genomineerden (Mark nog bedankt om mijn harde-schijf-

probleem wereldwijd bekend te maken!!) en vroeg me op dat moment al af hoe ik er toch 

telkens in slaag om mezelf in de kijker te zetten; lompigheid en/of een te grote mond?? 

 

                 
  

Toen kwam onze hele grote baas (echt een héle grote) op appèl.  Nadat deze een vocaal 

geweldige prestatie had neer gezet (waarvoor we hem hebben aangemeld bij Popstars omdat je 

zo een talent niet kan laten lopen), werd het stil in de zaal.   

Deze hele grote man zou ook het verslag van de drie wijzen gaan voorlezen.   

Toen hij begon te lezen begreep ik in eerste instantie niet echt welke kant hij op ging, ik kreeg 

even iemand in het vizier waarop de volgende hint dan toch weer niet van toepassing was.  

Toen hij begon te spreken over kale mannen met een camera, keken velen plots in mijn 

richting???!!!  Ik….Kaal?? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              
 

 

 

Maar toen hij beschreef hoe deze persoon de leden na de training wel eens opzadelt met 

filmpjes… ging er toch een lichtje branden.   En inderdaad op één of andere manier beslisten 

de drie wijzen (?) dat ik Duiker van het Jaar 2008 mocht worden. 

Als dat geen wijze beslissing is. 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het mag duidelijk zijn dat ik dit helemaal niet verwacht had.  Ik had het idee dat je meer moest 

doen voor de club dan enkel een paar filmpjes maken, om dit felbegeerde beeldje in de wacht 

te slepen.   Vandaar dat Mireille terecht opmerkte dat Cor Oosterhof daar met zijn mond vol 

tanden stond, wat inderdaad niet zo vaak voorkomt.   Maar hier had ik echt niets op te zeggen.  

Ik duik met veel plezier en amuseer me door daar filmpjes van te maken.  Hoewel het 

monteren me dikwijls nogal frustraties bezorgd (omdat die computer mij, net als sommige 

mensen, niet altijd begrijpt) blijf ik het een leuke hobby naast het duiken vinden ook al kruipen 

er soms veel uurtjes in het geknip en geplak. 

 

                                
 

Zeker de vraag van Frits, om een filmpje te maken over de duikopleiding binnen de Bermuda-

divers, vond ik een leuke uitdaging.   Ik heb steeds voor ogen gehouden dat ik mensen met het 

filmpje misschien zou kunnen motiveren om kennis te maken met het duiken én de club. 

Ik had deze eervolle titel helemaal niet verwacht… maar ik ben wel erg vereerd.  Ik vind het 

vooral leuk om te merken dat de filmpjes die ik probeer te maken gewaardeerd worden.  

Waarvoor heel hartelijk bedankt.   

 

Groeten en tot aan de water- of zwembadrand, 

Cor Oosterhof   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ingezonden door Paul Cuelenaere. 

Bron: De Ingenieur. 

 

 

 

 

 

 
 
Bron: Nieuwsblad.be 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Bron: BN/DESTEM – Dinsdag 9 december 2008. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

                     
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Bron: PZC – Dinsdag 20 januari 2009 

 

 

 
 
Bron: Nu.nl – Woensdag 7 januari 2009 

 
 

 



 

Duikstek van het kwartaal: Dreischor (5) 

Zuidlangeweg – Grevelingen. 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

    

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                              
 

 
 

              
 

 
 



 

 

             
 

 

 
 

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

                           
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

           
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

           
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

Afscheid van een buddy. 

 

Vandaag heb ik afscheid genomen van mijn buddy; al jaren mijn vaste 

maat. Afscheid nemen doe je dan ook niet zomaar; je zegt toch 

vaarwel tegen een goede vriend. 

Hij kwam bij mij, licht aangedaan, nadat zijn vorige buddy hem had 

verlaten. Dan is het wel wat wennen, maar al gauw kenden we elkaar 

door en door, vertrouwden we elkaar en waren wij jarenlang 

onafscheidelijk. Tuurlijk; het zat niet altijd even lekker, maar in het 

algemeen doken we heerlijk samen. 

We hebben samen dan ook vele duiken gemaakt o.a. in de 

Oosterschelde en in de Grevelingen. En we hebben erg veel mooie 

dingen gezien onderwater; kreeften, krabben, sepia’s, naaktslakken en 

wat al niet meer.! 

We zijn zelfs samen naar het buitenland geweest! Velen zouden ‘m in 

zo’n geval thuis hebben gelaten, maar ikke niet! Ze verklaarden me 

voor gek en alhoewel het lekker warm was, mocht-ie tóch mee en 

hebben we samen gedoken in het lekker warme en heldere water van 

de spaanse costa. 

Maar mijn buddy werd stiekem toch al wat ouder en liet hier en daar 

al ‘ns een steekje vallen. Ook hield hij het niet overal meer droog.  

En dan komt er een tijd dat je elkaar moet loslaten; nieuwe wegen 

inslaan. Je gunt elkaar het beste, maar samen hadden we geen 

toekomst meer.  

En dan ga je op zoek naar een nieuwe buddy. En die was redelijk snel 

gevonden. Hij komt uit Antwerpen, maar eigenlijk is het een Brit van 

amerikaanse oorsprong. Binnenkort gaan we voor 

de eerste keer samen duiken. Ik ben benieuwd; 

het zal toch nooit meer hetzelfde zijn. Maar ik 

heb er alle vertrouwen in dat mijn nieuwe 

droogpak en ik heel snel een superteam zijn! 

 

Dáááág Otter!!! 

 

Groetjes, Ineke 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

Floortje, 

 

Een wolk van een dochter voor Ton en Anniek en tevens het kroel en- speelmaatje voor een 

apetrotse Pepijn. 

Of ik, aub, het kaartje in de buddy wou plaatsen. “Ja hoor, geen enkel probleem”... Tot het 

zover was... F!@*%$&^... Vergeten! 

Euh, Anniek, sorry meijsen, in de volgende Buddy komt het zeker goed. Publicatie 

gegarandeerd. 

3 Maand later: Shit, ‘k denk dat de Buddy weer bijna naar de drukker moet. Even bellen met de 

hoofdredacteur: Aswin jongen, blablabla.... Wat? Morgen al naar de drukker???? Te loate 

dus... Aiaiaiai, Sorry Anniekske, hoe kan ik dit ooit goedmaken? Eh, echt? Enne, zou Ton da 

goedvinden denk je? Weet je ’t zeker? Ok, als jij het wil is ’t ook goed voor mij, wij mannen 

doen daar nie moeilijk over. 

 

En zo is het weer 24 januari, nog 1 dag voor de Buddy naar de drukker gaat zit ik een gedichtje 

te verzinnen voor een lief klein baby’tje dat al bijna op moet voor haar rijexamen, zij het voor 

nen driewieler. 

 

Floortje, deze is voor jou! 
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        Floortje o Floor 

Wat ben ik toch een domoor 

Maand na maand vergat ik jouw kaartje 

Ondertussen ben je al bijna een jaartje 

Ik hoop dat ik het goedmaak met dit gedicht 

En dat er een dikke lach verschijnt op jouw gezicht 

 

Je ben nog klein en o zo lief 

Mama en papa’s hartedief 

Binnenkort, pakweg binnen een jaartje of dertien 

Zullen we jou zeker aan de waterkant zien 

Tegen die tijd is het papfles steriliseerapparaat 

Al lang ingeruild voor een heuse ademautomaat 

 

Duiken met mama of papa of Pepijn 

Het is met alle drie even fijn 

Op kampeerweekend met z’n allen in de tent 

Tegen die tijd misschien al met je eigen vent 

In het gras samen kijken naar de maan 

1-2-3 Mijn gedichtje is gedaan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             Evenementenkalender 2009 

 
Vrijdag  09 januari  Nieuwjaarsborrel zwembad 

 

Zaterdag  24 januari Nemo33 

 

Zaterdag  07 maart  Proefavond whisky en water 

 

Zondag  17 mei  Zomersnertdag Langeweg 
       (zeer dringend aanbevolen voor nieuwe 

leden) 

 

Zaterdag  20 juni  Calamiteitendag + BBQ  

 

Weekend  3/4/5 juli Kampeerweekend 

 

Zaterdag  19 september Buiten Zeeland duik 

 

Zaterdag  17 oktober Special Event  

       

Zaterdag  14 november Feestavond 

 

Donderdag  31 december Oudejaarsduik 

 
Ter info: 

Vrijdag  06 maart  Algemene ledenvergadering 

Vrijdag  03 april  Familie avond zwembad 

Vrijdag   24 april  Bermuda Dive Cup 

 

Specifieke informatie  over de evenementen volgt tzt. 

Voor info, suggesties: 

Sheila: shemeka@zeelandnet.nl  / 06-12693579 

Ineke: volleman@hotmail.com    / 0114-314647 

 Of:  evenementen@bermuda-divers.nl 
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