
 

BUDDY 

 

 

 

 

April-Mei-Juni 2008 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

BUDDY is een uitgave van  

Duikvereniging Bermuda Divers. 

Verantwoordelijke uitgever: het bestuur van de Bermuda Divers. 

 

De “BUDDY” verschijnt vier maal per kalenderjaar. 

 

Alle reacties, artikels, opmerkingen en aanvullingen worden gaarne tegemoet gezien op het 

redactie adres: 

Tom Versprille       E-mail:  tomverspri@zeelandnet.nl 

Aswin Stockman       E-mail:  alexiaswin@zeelandnet.nl 

 

Inzendingen voor de volgende Buddy niet later dan 30 juni 2008  

 

Bestuur Bermuda Divers: 

Voorzitter:     Ronald Niemeijer    

  

Secretaris:     Paul Cuelenaere 

Penningmeester:    Eric van Driessche 

Bestuurslid:     Marc Boon 

Bestuurslid:     Johnny Hooft 

 

Ereleden:     Kees van Deijk 

      Werner Volleman 

 

Instructor-trainers (docenten):  Frits Coenen 

      Eric van Driessche 

 

2* instructeurs:    Herman de Booij 

      Ton van Eekelen 

      Johnny Hooft 

      Gyno Kouijzer 

Ronald Niemeijer 

Werner Volleman 

 

 

Materiaalcommissie:   Herman de Booij 

      Willy Menu 

 

Evenementencommissie:   Marcel Sprenkels 

      Sheila van Dierendonck 

 

Opleidingscoördinator   Eric van Driessche 

 

Redactie Buddy:    Aswin Stockman 

      Tom Versprille 

 

 

Bankrekeningnummer: RABOBANK 32.26.04.036 t.n.v. Bermuda Divers 

IBAN: NL58RABO0322604036 

Swift of BIC-code: RABONL2U 

 

Gsm nr. van duikclub ALLEEN IN NOODGEVALLEN : 06- 22 07 64 90 

 

Correspondentieadres Bermuda Divers: Postbus 160, 4560 AD  Hulst       
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We zijn goed bezig!!! 
 

We zijn als duikvereniging zelfs héél goed bezig. De clubduiken worden weer 

goed bezocht. Denk maar eens aan de zomersnertduik, 24 aanwezigen, 

waarvan 18 duikers. De week erna aan de Oesterdam 26 aanwezigen, 

waarvan 20 duikers. Als we op deze manier doorgaan komt het wel goed, 

leuk om voor zo’n grote groep duikleider te zijn en leuk voor de duikers om 

met zo’n grote groep onderwater te gaan en na de duik de ervaringen te 

vertellen aan elkaar. 

 

Iedereen een fijn en veilig duikseizoen gewenst en voor diegenen die nog een 

ster, een ster meer of een specialisatie willen halen, veel succes gewenst. 

 

De redactie.  
  

PS: In de ledenlijst staan Kim van Damme en William Menu nog als 1 ster 

duikers, dit wordt in de volgende Buddy aangepast naar 2 ster duiker.  

 

 

 

 
 

Foto: Diederik Mols, sepia’s aan de Oesterdam, 16 mei 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  TAXI C. DE SMET V.O.F. 

  Bossestraat 81, Vogelwaarde 

  Tel/fax 0114 67 20 75 

  GSM 06 53 95 29 77 
 

- Ziekenfondsvervoer 

- Particulier vervoer 

- Groepsvervoer t/m 8 personen 

- Rolstoelvervoer 

 

 

SAILREPAIR (BOOT EN SURFZEILEN) 

Carlos DE SMET 

Tel 0114 – 67 20 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 28-maart-2008 

 
De dag begon zoals bijna elke dag; vroeg uit bed, douchen, aankleden, broodsmeren de auto in 

en weg. 

Na ’t werk direkt naar huis (nee geen biertje meer drinken), eten, agenda ALV zoeken, de 

notulen nog eens doornemen, aantekeningen maken en om 19.45 op naar ’t zwembad. 

 

Om ca 20.00 uur opent Ronald de vergadering, de agenda wordt afgewerkt, aangekomen bij 

punt 3 (ere lidmaatschap) merkt Ineke (onwetende over ‘t verdere verloop) op dat als iemand 

die voorgedragen is voor erelid ook nog eens de goedkeuring moet krijgen van de ALV, dan de 

verrassing er al af is. 

De vergadering gaat hiermee akkoord, (achteraf een goede beslissing). 

De aftredende commissies en bestuursleden krijgen een bedankje voor bewezen diensten. 

Tegen het eind van de rondvraag is als laatste Ronald aan de beurt, die heeft nog een 

verrassing. 

Hij begint weer over het erelidmaatschap dat je daar van alles voor gedaan moet hebben, vele 

mooie woorden komen voorbij, hoe meer dingen hij opsomt hoe minder er overblijven denk ik 

nog, maar dan blijkt het om mijzelf te gaan. 

Ik ben toch wel een beetje verbaasd. ik heb het altijd gezien als een leuke bezigheid zonder al 

te veel rompslomp, je deed wat je dacht dat goed was voor de club en altijd in overleg met 

mede bestuurs of commissieleden. 

Ik krijg van de voorzitter een rond langwerpig cadeau de meesten weten inmiddels wel wat er 

in die stenen kruiken zit. Een ander pakketje moet ik direct uitpakken. 

Bij het openen van het pakketje komt er iets naar boven van trots, als het papier verwijderd is 

komt er een mooie oorkonde tevoorschijn. 

 
Erelid van de Bermuda Divers Werner Volleman. 

Ik bedank een ieder, want je kunt immers nooit al die dingen voor elkaar krijgen als je niet de 

steun en medewerking van de leden krijgt. 

Verder spreek ik de hoop uit dat we in een goede harmonie de samenwerking kunnen 

voortzetten.  

 

Nogmaals hartelijk dank, 

 

Erelid Bermuda Divers Werner Volleman 

   



 

 
Bron: PZC – dinsdag 8 april 2008 

 

 



 

 

 
Bron: BN/DESTEM – zaterdag 5 april 2008-04-21 

 

 

 



 

Duikstek van het kwartaal: Nieuwe Kerkweg 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

De taartenkalender 
 

April 
Kris Bleyenberg     03 - 04 

Herman de Booij     04 – 04 

Sanne van Campenhout   08 – 04 

Fonny van den Brande    15 - 04 

Frank Neve      18 - 04 

Jacco IJzermans     28 - 04 

 

Mei  
Kasper Mols      05 - 05 

Tonny van Zwol     06 - 05 

Mirjam Takiddine    07 - 05 

Tom Versprille     09 - 05 

Freddy Hooft      19 - 05 

Annet Hopmans     22 - 05 

Amadeé Geensen     24 - 05 

Marc Hemelaar     28 - 05 

Frits Coenen      28 - 05 

Werner Volleman     30 - 05 

 

Juni 
Katrien Bracké     02 - 06 

Charise Boon      11 – 06 

Martijn de Bruijn     18 - 06 

Diederik Mols     24 - 06 

Eric van Driessche    24 - 06 

Piet Hopmans     24 – 06 
 

 

Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Bron: BN/DESTEM – donderdag 3 april 2008 
 

 

 
Bron: PZC- donderdag 3 april 2008 

 

 



 

 

 

 

09:30 uur 

Zondag 27 april 2008 

Langeweg - Den Osse 

 

 
 

 

Buddyparen 

1. Sheila van dierendonk – Werner Volleman 

2. Adriaan van der Sar – Willy Menu 

3. Charise Boon – Marc Hemelaar 

4. Fiona Groenendaal – Frits Coenen 

5. Kayleigh van Voren – Marc van Britsom 

6. Marc Mertens – Ineke Volleman 

7. Paul Mertens – Marcel Sprenkels 

8. Peter Nilsson – William Menu 

9. Marc Boon – Davor Vrebac 

 

 

Niet duikers 

1. Herman de Booy – Ervaren Duikleider en Stoker van de gasbranders 

2. Cor Oosterhof – Gedreven en Ervaren Cameraman 

3. Sasha Oosterhof – Assistente van de cameraman en werpster van blokken lood naar 

duikers 

4. Aswin Stockman – Ervaren Fotograaf zonder assistente 

5. Kim van Damme – Hulpduikleidster (zou bij Delta niet misstaan als meteropneemster) 

en Kok (soeproerster) 

6. Nicky van Britsom – Kok (soeproerster)  

7. Lilian de Booy – Maître d’Hotel en rookworstensnijdster (oppassen Herman, ik heb ze 

met dat mes zien omgaan) 

8. Martijn de Bruijn – Verzorger van koffie en koekjes (in overvloed) 

9. Bianca Pauwels – Kok (soeproerster en serveerster) 

10, 11 en 12 Familie Groenendaal  - Pa (fotograaf) 

      Ma (koeken) 

      Broer (assistent van beide) 

13 en 14. Tessa en Anouk – De tweeling 

15. Megan van Voren - Kinderoppas   

   

 

Hoofdattractie 

 Neptunus – Koning der zeven zeeën 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Bij aankomst iets voor half tien bleek bijna iedereen al aanwezig te zijn en zoals verwacht op 

een dag als deze was de drukte enorm, maar er was nog een plaatsje voor ons. 

De buddyparen werden ingedeeld en diegenen die voor het eerst buiten gingen duiken werden 

door de duikleider meegenomen naar de waterkant om daar al enige uitleg te krijgen van wat 

ze onderwater zoal te zien zouden krijgen. Ze konden zo ook al kennismaken met de weg naar 

het water, de trap op, de weg over, die hoge dijk over (nog zonder leuning) en dan  dat wankele 

trapje in het water. Je moet er wat voor over hebben! 

Terug op de parking kon iedereen zich in gereedheid gaan brengen om te gaan duiken, maar 

met dit weer was dat zeker geen straf. Lekker warm in zo’n neopreen pak. Wat wel opviel is 

dat er een bepaalde persoon al vrij snel en met wat vreemde attributen bij voor een duiker, 

alleen de dijk overging. 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 
 

 

Het omkleden kon beginnen en bij de niet duikers kwamen de eerste koekjes en thermosflessen 

al tevoorschijn. En wat die niet duikers allemaal niet fantaseren om toch maar niet het water in 

te moeten gaan. Het is te druk voor mij, ik heb me geblesseerd, er zit een ontsteking in mijn 

been, ik ben naar de tandarts geweest, m’n fles is weg om gekeurd te worden en ga zo maar 

door. 

Vrij snel zat iedereen “strak in het pak”, naar mijn mening was dit bij sommigen wel erg strak. 

Toen ik er naar informeerde kreeg ik weer de standaard antwoorden, te heet gewassen en 

onderwater zit alles toch veel beter. OK geen probleem dus. 

 

 

            
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nu iedereen omgekleed was kon de tocht naar het water beginnen, gelukkig is dit hier niet al te 

ver. Voor onze cameraman Cor breekt nu een drukke tijd aan, je wilt toch iedereen goed in 

beeld krijgen. Gelukkig had Cor een assistente, maar voor mij (als fotograaf zonder assistente)  

viel het niet mee. Ik moest al mijn apparatuur zelf maar over de dijk zien te sjouwen. 

Eenmaal aangekomen bij het water werd duidelijk waarom die ene duiker zo snel en met die 

vreemde attributen al vertrokken was zonder ons. 

 

 

 
 

 

Ieder jaar weer komt deze stokoude man,  de koning der zeven zeeën – NEPTUNUS – speciaal 

voor ons een keer vanuit zijn rijk op het droge om zijn nieuwe onderdanen te verwelkomen, en 

hij zorgt ook nog eens voor prachtig weer.  Om zijn rijk te mogen betreden moet je natuurlijk 

wel voldoen aan zijn strenge eisen. Eenmaal hieraan voldaan en goed door Neptunus zelf 

gewassen kun je zijn rijk betreden en genieten van al dat moois wat er te zien is en daar doen 

we het toch allemaal voor. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Het echte werk kan beginnen, melden bij de duikleider en de buddyparen kunnen in het water. 

Eerst nog even de buddycheck natuurlijk. 

Nog niet zo simpel, dat wankele trapje en al die andere duikers die ook zo snel mogelijk het 

water in willen. Eenmaal in het water zou alles toch veel beter zitten? Ook dat strakke pak? 

Nou zie dan je vinnen maar eens aan te doen tussen al die andere duikers terwijl je ook nog niet 

al te stevig kunt staan op die ongelijke bodem. Die infrastructuur van Neptunus is nog voor 

veel verbeteringen vatbaar. 

De eerste buddyparen verdwenen al onderwater en de niet duikers konden beginnen aan de 

tweede ronde koffie en koekjes, maar hier en daar waren er in het water toch nog wat 

probleempjes. Probleempjes die meestal direct konden worden opgelost. Sacha heeft wat 

afgesjouwd met lood naar mensen die niet genoeg bij zich hadden om onder te geraken 

(niemand is hierbij gewond geraakt). Bij Charise en Marc ging het wat minder, een fles die 

losraakt is nog wel op te lossen, maar een sluiting van een vin die niet meer is te vinden 

betekende einde duik. Erg jammer, maar volgens Charise was ook water wat aan de koude kant 

een geluk bij een ongeluk dus. 

    

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Even rust voor de duikleider, de cameraman en de fotograaf. Niet voor lang, want de eersten 

kwamen weer al terug uit het water. Afmelden bij de duikleider en tijd voor de niet duikers om 

al die sterke verhalen aan te horen en wat er allemaal was gebeurd onderwater. Enorme 

naaktslakken, kreeften, noordzeekrabben, het slechte zicht en de kou. Kayleigh was haar mes 

kwijtgeraakt en de duiklamp was vol met water gelopen en ongetwijfeld is er bij andere 

buddyparen nog veel meer gebeurd waar wij op de kant nooit achter zullen komen. Ondanks 

wat ongemakken die bij een eerste duik normaal zijn hebben we aan de kant toch veel 

duik(st)ers uit het water zien komen met een blij gezicht. Terug naar de parking, omkleden en 

inladen. 

 

   
 

Op de parking waren de koks, de soeproersters, de worstensnijdster,, de maitre d’hotel en de 

serveerster druk in de weer met het gereedmaken van de snert en tomatensoep. Na een 

dergelijke inspanning en met dit weer, nou reken maar dat dat smaakt. Er was nog enige 

discussie met Cor die wel de soep klaar zou willen maken, maar enkel maar voor één keer en 

hier kon geen garantie voor worden gegeven. Ikzelf weet zeker dat ik het maar één keer zou 

hoeven te doen. 

Na een prachtige en geslaagde Zomersnertdag tijd om naar huis te gaan en laat ons hopen dat 

NEPTUNUS volgend jaar weer uit zijn rijk komt en zorgt hij weer voor een prachtige dag. 

 

Ervaren fotograaf (zonder assistente). 

 

 

 
 

  

 

 



 
 

  
 

 

              Duiken met huisdieren 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
     

   

 
 
    Bron: PZC 18-feb-2008 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

De Zandtijgerhaai zijn broers en zussen op eet  voordat hij 

geboren wordt? 
 

De Zandtijgerhaai (Caharias taurus) heeft twee baarmoeders. In elk van deze 

baarmoeders draagt ze meerdere jongen met zich mee. Deze jongen eten elkaar 

echter op gedurende de draagtijd, zodat er uiteindelijk maar 1 (in elke 

baarmoeder) overblijft. De Zandtijgerhaaien moeten dus al voor hun geboorte 

vechten op leven en dood! 

 

 
 

We niet kunnen overleven met alleen zeewater. 
 

Als alleen zeewater beschikbaar was, zouden we al snel dood gaan. Onze cellen 

zouden daaraan ten onder gaan omdat ze zouden uitdrogen. Hoe kan dat? Als 

zeewater in contact komt met een lichaamscel, ‘merkt’ de cel dat het water veel 

zouter is dan hijzelf. Zo’n verschil wil de natuur niet hebben. In de natuur streeft 

alles naar evenwicht, waarin zo veel mogelijk gelijk is. De cel en het zeewater 

‘willen’ dat het overal even zout is. De zoutdeeltjes van het zeewater kennen 

echter niet door het membraam van de cel. Water ka er wel doorheen. En dus 

stroomt er water uit de cel naar het zeewater. Het effect: het zeewater wordt 

verdund en minder zout, terwijl de inhoud van de cel relatief zouter wordt. De 

natuur is tevreden. Maar helaas gaat de cel dood. 
 

 

 

Vissen de enige dieren in Nederland zijn die niet bij de wet 

beschermd zijn. Alle andere dieren zijn dat wel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


