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BUDDY is een uitgave van  

Duikvereniging Bermuda Divers. 

Verantwoordelijke uitgever: het bestuur van de Bermuda Divers. 

 

De “BUDDY” verschijnt vier maal per kalenderjaar. 

 

Alle reakties, artikels, opmerkingen en aanvullingen worden gaarne tegemoet gezien op het 

redactie adres: 

Tom Versprille       E-mail:  tomverspri@zeelandnet.nl 

Aswin Stockman       E-mail:  alexiaswin@zeelandnet.nl 

 

Inzendingen voor de volgende Buddy niet later dan 29 februari 2008  

 

Bestuur Bermuda Divers: 

Voorzitter:     Ronald Niemeijer    

  

Secretaris:     Paul Cuelenaere 

Penningmeester:    Eric van Driessche 

Bestuurslid:     Gyno Kouijzer 

Bestuurslid:     Johnny Hooft 

 

Erelid:     Kees van Deijk 

 

Instructor-trainers (docenten):  Frits Coenen 

      Eric van Driessche 

 

2* instructeurs:    Herman de Booij 

      Ton van Eekelen 

      Johnny Hooft 

      Gyno Kouijzer 

Ronald Niemeijer 

Werner Volleman 

 

Clubinstructeurs:    Jackie Kips 

 

Materiaalcommissie:   Herman de Booij 

      Willy Menu 

 

Evenementencommissie:   Marcel Sprenkels 

      Lilian de Booij 

 

Opleidingscoördinator   Herman de Booij 

 

Redactie Buddy:    Aswin Stockman 

      Tom Versprille 

 

 

Bankrekeningnummer: RABOBANK 32.26.04.036 t.n.v. Bermuda Divers 

IBAN: NL58RABO0322604036 

Swift of BIC-code: RABONL2U 

 

Gsm nr. van duikclub ALLEEN IN NOODGEVALLEN : 06- 22 07 64 90 

 

Correspondentieadres Bermuda Divers: Postbus 160, 4560 AD  Hulst       
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De dingen die gebeuren 
 

 

Mede dankzij de medewerking van vele leden “is tie dur weer”, die nieuwe 

Buddy. Ga er maar eens voor zitten, hebben wij ook gedaan. 

Een wat “magere” Buddy was het de vorige keer, maar ja shit happens zullen we 

maar denken. Deze keer dan een extra gevulde Buddy.  

Internet is een mooi medium, waar we als redactie veel interessante onderwerpen 

vanaf kunnen plukken, maar onze – en we denken ook jullie – voorkeur gaat toch 

noch altijd uit naar de eigen geschreven stukjes van leden, dus schrijven maar en 

insturen. We zijn er klaar voor.   

 

Heel veel leesplezier 

 

De Buddyredactie. 

 

 

 
 



 



 
 

 

Stories and facts 

 

 
 

 
 
Bron: http://www.tfot.info/pod/1085/underwater-digital-camera-mask.html 

 

 



 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
Beste Bermuda Divers! 
 
Wij zijn Sanne en Adriaan! We zijn lid geworden van de duikclub omdat we dit eigenlijk 

al langer wilde en omdat Sanne een (korte) duikstage heeft gelopen voor de winter. Ze 

vond het zo leuk dat we ons in december meteen hebben aangemeld. 

 

Sanne doet de opleiding Fontys Sporthogeschool met als richting Sporttoerisme en 

Natuursport. Ja ja, dat is een hele mond vol! Ze zal na de zomer waarschijnlijk klaar zijn 

met de opleiding. Wat ze dan kan??? De marketing en management bij een outdoor 

bedrijf. Ze kan CIOS studenten gaan opleiden enz. Op dit moment loopt ze haar eindstage 

bij Forest Hill Buitensport Zeeland in Moriaanshoofd (bij Zierikzee). Tijdens deze stage 

maakt ze een marketingplan voor de nieuwe activiteiten, ze moet deze activiteiten 

promoten en klanten binnen halen en ze zal dagplanningen gaan maken en de organisatie 

van een hele dag uitvoeren (een beetje hoofdinstructeurtje spelen) en daarbij ook al CIOS 

studenten gaan begeleiden en beoordelen. Naast haar opleiding werkt ze op zondag bij de 

EM-TE (supermarkt) in Hulst en volleybalt en fitnesst ze in de avonduurtjes. 

 

           
 
Adriaan werkt op dit moment nog bij “Het Feest” in Hulst. Hij organiseert feesten van 

klein tot groot! Hij boekt artiesten, doet de reserveringen en organiseert alles wat je maar 

op je feestje wilt hebben. Binnenkort (per 1 april) gaat hij werken in Renesse bij “The 

Green Parrot”. Dit is een TEX-MEX restaurant dat nu ongeveer een jaar open is. Vrienden 

van hem runnen dit restaurant. Hij gaat hier een jaartje inwerken en daarna is het de 

bedoeling dat hij de marketing, personeelsplanning enz. gaat overnemen, want de 

eigenaren van het restaurant willen een tweede restaurant gaan openen in Domburg. 

Misschien een leuke optie om na het duiken een keer te gaan eten!!  

Omdat we dan allebei op Schouwen-Duivenland werken en stage lopen gaan we per 1 

maart ook verhuizen naar Brouwershaven! Lekker aan het Grevelingenmeer! We kunnen 

straks gaan duiken wanneer we maar willen! 

 

         
 
Onze gezamelijke hobby’s zijn vooral: Op vakantie gaan, weekendjes weg, theater en film 

kijken!!! 

 
 

 



 

 

Australië 

 

Van 19 december 2007 t/m 12 januari 2008 zijn wij naar Australië geweest. De broer van 

Adriaan (Wouter) en zijn vriendin wonen nu een jaar in Australië. Zijn ouders wilde graag 

zien hoe hun zoon daar woont, maar ze durfde niet goed alleen te vliegen. Dus helaas 

vroegen ze ons of we mee wilden. Wij voelden ons natuurlijk verplicht en gingen mee naar 

Australië. Haha, natuurlijk konden we geen NEE zeggen! Wie laat zo’n kans nou liggen. 

Wie weet kom je er nooit meer! 

 

In Australië hebben we vooral Sydney gezien. We hebben uiteraard het opera gebouw en 

de harbour bridge gezien. We zijn naar het Olympisch stadion geweest, naar een koala 

park, naar de dierentuin, naar verschillende stranden waar de golven wel zo’n 4 á 5 meter 
hoog waren. Je begrijpt natuurlijk wel dat dit nog maar kleine golfjes waren!   

We hebben gewandeld in het National Park wat om de hoek lag. Ook zijn we naar de Blue 

Mountains geweest. Op deze dag was het maar koud, het was namelijk maar 20 graden! 

Tsja en als je 25 á 30 graden gewend bent valt dat natuurlijk flink tegen!  

 

 

Maar het mooiste van alles is nog wel dat we het grootste, mooiste en geweldigste 

vuurwerk van de wereld gezien hebben! Vanuit de dierentuin, waar we al vanaf 18uur op 

een veldje konden picknicken, hebben we de stad goed kunnen aanschouwen. We keken 

precies op de harbour bridge uit. Om 21uur was het kindervuurwerk te zien. Nou reken 

maar dat dat al vele malen groter is dan het vuurwerk in Nederland! En om 00.00uur 

zagen we het grote vuurwerk. In heel de stad werd de radio op een bepaalde zender gezet 

waarop ze gingen aftellen. Het vuurwerk was gelijk op de muziek van de radio! Geweldig 

gewoon!  

 

Ons kerstmaaltijd was een barbecue! Dat maak je ook niet altijd mee! En kerstbomen in 

een zonnige stad ziet er ook wel een beetje vreemd uit! Je hebt daar toch een ander 

kerstgevoel dan in Nederland. Hier zit je met zijn allen voor de kachel terwijl we daar 

lekker in het zwembad gingen liggen of wat dan ook! 

 

Dit is nog maar een korte omschrijving van wat we beleefd hebben. Als jullie meer willen 

lezen en meer foto’s willen zien kunnen jullie kijken op: sena.waarbenjij.nu 

 

    
 

Wij hebben het super naar ons zin gehad en gaan zeker nog eens terug! 

 

Groetjes,  

Sanne en Adriaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: Stichting Het Zeeuwse Landschap 

 Met dank aan Werner & Ineke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Duikstek van het kwartaal: de Hoek 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
Bron: digischool.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De Taartenkalender 
 

 

 

Januari 
Erwin de Jong      12 – 01 

Urbain Goossens      19 – 01 

Johnny Hooft       20 – 01 

Willy Menu       20 – 01 

Joline Verhallen      26 – 01 

Nicky Spaenhoven     29 – 01 

Fiona Groenendaal     30 – 01 
 
 

 

 

 

Februari 
Sasha Oosterhof      15 – 02 

Wim Versprille      20 – 02 

Michaël Niemeijer     22 – 02 
 

 

 

 

 

Maart 
Nicky van Britsom     01 – 03 

Ellen Niemeijer      04 – 03 

Adriaan van der Sar     04 – 03 

Aswin Stockman      04 – 03 

Kim van Damme      11 – 03 

Marc Van Britsom     19 – 03 

Melody Mast       20 – 03 

William Menu      22 – 03  

Paul Mertens       27 – 03 

Marcel Sprenkels      29 – 03 

 

Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!!!!! 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stories and facts 

 

 

     
 

 
Bron: www.cango.co.za 

 

 

 

         
 
Bron: Omroep Zeeland 06-02-2008                                       Bron: Omroep Zeeland 06-02-2008 

 

 

 

 

 

 

http://www.cango.co.za/


 
 

 

Zo’n bubbelbad doet wonderen!!! 

 

       
 

 

    
 

 
 

 

 

 



 

 
 

        
 

    

 
Bron: www.rinspeed.com 

 

 

 

 

http://www.rinspeed.com/


 

 

 
 

 

 

 

    
 

    
 

    
 

Bron: http://news.sky.com/skynews/picture_gallery 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

    
 

    
 

Bron: http://www.amustard.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amustard.com/


 

 
 

Bovenstaand stukje is leuke PR voor onze vereniging. Helaas worden 4 namen niet genoemd die 
meegeholpen hebben dit mogelijk te maken, maar ook deze waardering verdienen: Marc 
Boon, Marc Hemelaar, Herman de Booij en Willy Menu voor het bieden van begeleiding 
c.q. materiaalverzorging. 
  
Ronald Niemeijer 

 

 

 



 

 

 

Met dank aan Marc Boon hebben de Bermuda Divers tijdens de 

Driekoningen duik het natpakseizoen van het nieuwe jaar 2008 

alweer geopend. 

 
Prima gedaan Marc dat is nu inmiddels de 3-de keer op rij ........ op naar de 10-

keer! We hopen dat in 2015 met je te vieren! 

Het weer zat mee, ........... een heerlijk winterzonnetje, fris oppervlakte water met 

volgens de aanwezige duik-instrumenten een minimum van 2,3 graden, maar op 

diepte toch al gauw een comfortabele 4 tot zelfs 4,5. 

 

Weinig tot niks te zien in dat frisse water zou je misschien denken ???.............. 

dat viel reuze mee: pitvis, zwangere zeedonderpad, dodemansduim, ja zelfs een 

heuse inktvip (gespot door Cor en Frank). 

 

Het zicht was puik, de apres plongée weer gezellig!!! 

 

Voor de liefhebbers in bijlage wat foto's.  

Groetjes en tot duiks, 

 

Diederik  

 

  

PS. Voor de geïnteresseerden hieronder een stukje historie over het ontstaan van 

de Driekoningen duik (Bron Wikipedia). 
 
  

Driekoningen duik, Epifanie of Openbaring van de natpakduiker (Sollemnitas 

Epiphaniae Domini in het Latijn) is een feestduik die elk jaar op 6 januari wordt 

gevierd en waarop men de gebeurtenis herdenkt van de 2, 3 en 4-sterren die uit 

het oosten een duikkompas volgden tot in Den Osse, om Marc te begroeten als de 

pasgeboren koning der natpak duikers. 

 

In de CMAS/NOB liturgie in België en Nederland wordt het duikfeest van de 

Openbaring van de natpakduiker op de eerste zondag na 1 januari gevierd: 6 

januari in 2008. De Openbaring van de natpakduiker is het eerste van drie 

feesten, samen met de Nieuwjaarsduik van de Bermuda Divers in de Driehoek (4 

januari), die thuishoren in de Duikkring, de tijd van de natpakduikers' kindsheid 

en jonge jaren. 

Het feest ontstond in de vierde eeuw in het Zeeuwse duikdom en was 

oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden duiker op aarde 

te vieren (επιφάνεια is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van 

de natpakduikers' goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de Maagd, het 

snorkelen en de aanbidding van de Wijzen uit Sas van Gent (Hulst, Stekene en 

Hoogerheide), de gebeurtenissen uit de natpakduikers' duikjeugd en de doop door 

Neptunus. 

 

 



 

 

De Driekoningen duik wordt zowel door de NOB als de CMAS gevierd. De 

Bermuda Divers vierden het al tijdens de overwintering op Zeeuws Vlaanderen. 

Kinderen lopen de avond voor de Driekoningen duik verkleed in een wetsuit langs 

de deuren, één van hen heeft een zwartgemaakte duikbril. Ze dragen daarbij 

duiklamp(ionnen) en zingen de volgende woorden: 

 

  

Drie kooooningen, drie kooooningen,  

geef mij nen nieuwen wetsuit.  

Mijnen ouwen is verslee-eeten,  

mijn moeder mag 't nie wee-eeten.  

Mijn vader heeft het geld,  

op de roo-ooster geteld.  

 

Als beloning voor het zingen krijgen ze koffie, koeken, schrobbelaer, een 

snorkelbeurt en geld. De duiklamp(ionnen) zijn een overblijfsel van een oude 

Heikantse gewoonte, waarin men duiklantaarns droeg om boze duikleiders te 

verjagen. De koek en zopie die werd uitgedeeld stamt van Heikamtse offermalen. 

De (Marc) Boon in de koek is ook afgeleid van Heikantse gebruiken. De Bermuda 

Divers mochten in de twaalf nachten van de nieuwjaarsfeesten geen zeeuwse 

bolussen (hun hoofdvoedsel) eten en de 'heilige Marc Boon' betekende het einde 

van die vasten, zodat ze elke vrijdagavond na de training in zwembad Driehoek 

weer heerlijke bitterballen kregen.................... en zo is het toch nog allemaal goed 

gekomen!  

  

Eind goed ........ al goed! 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

    
    

 

 
 

 



 
 

 

 
 

                                     
 

 

 

 

 



 

 

                                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

Wereldrecord. 
 

Een dertigjarige Duitse student zijn eigen wereldrecord abnee heeft 

verbroken met 37 seconden? Tom Sietas uit Hamburg hield zijn adem 

15 minuten en 2 seconden in tijdens een “static apnea” De voorbereiding 

bestond uit vijf uur niet eten, wat zijn metabolisme vertraagd en 

20 minuten pure zuurstof ademen. 

 
 

Bron: www.tomsietas.com 

 

 

 

Duikvereniging. 
 

Er een “duikvereniging” bestaat die de naam heeft: 

Tutten & Trutten Duikclub, met als ondertiteling Nat maar niet eenzaam? 

Je kunt er geen lid van worden, maar mocht je toch van je geld afwillen 

dan wordt het gironummer genoemd van Warchild. 

 
Bron: www.tuttenentruttenduikclub.net 

 

 

 

Duik-TV 
 

Er op internet een speciale duik-tv-zender bestaat? Een speciale 

duik-tv-zender? Ja, op het internet is momenteel een ‘Pilot’ aan 

de gang van ‘The Underwaterchanel.tv’ Hier kun je echt in TV-kwaliteit 

onderwaterbeelden zien. Een goed alternatief als er weer eens niks 

op TV is. 

 
Bron: www.duikclub.opurk.nl 

 

 

Belgische Duiksportbeurs 
 

Op zaterdag 15 en zondag 16 maart 2008 wordt in Antwerpen de Belgische 

Duiksportbeurs gehouden. Openingstijden 10:00 tot 18:00 uur. Locatie, aan de 

Schelde in Hangar 29 Waagnatie. (Rijnkaai 150) Gratis parking naast de 

Hangar. Toegang EUR 8,00. Een korting van EUR 2,00 is te verkrijgen door het 

artikel af te printen van de pagina die staat op: 

http://users.pandora.be/denbrabo/artikels/beurzen.htm 

 

PS Tezelfdertijd is hier ook de HENGELSPORTBEURS 

 

 

 

 



 
 
Bron: Zwem Informatie- en Documentatiecentrum 

 

 

 

 

 

 



Stories and facts 

 
 

 
 

Bron: PZC, donderdag 10 januari 2008      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

* 15 en 16 maart Antwerpse Duiksportbeurs. 
 

 
 

* 29 maart aanstaande Wijnproefavond Bermuda Divers in Reynaertland. 
 

 

* 5 april aanstaande Indoor Klimmen in Antwerpen 
 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


