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Haai Buddies, 

 

Hebben jullie ook al zo genoten van het warme water in onze zeeuwse wateren? 

Het moet jullie zijn opgevallen dat door het uitzonderlijke zachte voorjaar de 

watertemperatuur aangenaam lekker aanvoelt. 

Ik zie dan ook massaal mensen aan de waterkant die hun droogpak reeds lang 

hebben ingeruild voor het “Echte” duiken in een natpakkie. Zelf heb ik ook 

besloten om vanaf nu mijn “Nietnatwordpakkie” op te bergen en mijn cat euh... 

wetsuit boven te halen alhoewel dat vele clubleden dat ik als straf (Omdat ik 

volgens hen veels te lang droog heb gedoken) maar in m’n blote kont moet gaan 

duiken de eerstvolgende keren... Geen paniek jongens, hiervan ga ik jullie 

besparen... Ik wil de palingen in hun waarde laten... 

 

Het eerste deel van het duikseizoen was er eentje met ups maar jammer genoeg 

ook met vreselijke downs. Het verlies van onze kersverse buddy Stanny heeft ons 

dan ook allen heel erg aangegrepen. Alle sterkte aan de familie, vrienden en 

buddies. 

 

Gelukkig waren er ook reeds vele hoogtepunten zoals de traditionele 

zomersnertdag met Neptunusdoop voor de aspiranten waarover Paul Mertens na 

de tentamens uitgebreid verslag zal uitbrengen in dit blad! Ja Paul, nu kom je er 

niet meer onderuit jongen... 

 

Het helmduikevenement en de kompastocht waren ook een succes en laten we 

niet de clubduiken vergeten. Het is weer ouderwets gezellig aan de dijk en 

onderwater, daar doen we het voor, niet?? Iedereen die dit jaar nog niet of niet 

veel heeft gedoken heeft al veel gemist maar het is nog niet te laat! De kalender 

staat vol, het water is helder en Schrobbelèr is nog steeds te koop. 

 

Tot ziens op één van de volgende duiken en tot zolang... Veel leesplezier! 

 

De Buddyredactie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In memoriam 

 

Stanny Vereecken 
 

 

Een flits en iedereen staat even stil, kijkt rond en denkt. Daarna moet hij weer door. Het is zó 

triest, dat het plotseling overlijden van Stanny voor ons zo’n moment was. Aan het begin van 

onze wekelijkse trainingsavond op vrijdag 30 maart 2007 hebben wij erbij stilgestaan dat 

Stanny door een noodlottig ongeval zo plotseling uit het leven is weggerukt.  

 

Het was Stanny die mij ergens eind november 2006 belde om zichzelf samen met Eduard van 

der Wiele op te geven als nieuw lid. Hun aanmeldingsformulieren lagen enige dagen later bij 

mij op de deurmat. In de telefoongesprekken die ik in die periode met Stanny mocht hebben, 

bleek hoe enthousiast hij was om te gaan duiken en kon het niet snel genoeg gebeuren, dat hij 

ging beginnen met de opleiding. Hij wilde samen met Eduard de mooiste duiken gaan maken. 

Het duiken was een nieuwe wereld, een nieuwe belevenis voor hem. De vierde regel van het 

bidprentje refereert hiernaar. Tijdens de theorie- en de zwembadlessen was Stanny aanwezig. 

Lekker ontspannen en overal de gein van inzien. Helaas mocht Stanny zijn opleiding niet 

afmaken. Een verkeersongeval in de vroege ochtend op 26 maart 2006 doorscheurde hard en 

meedogenloos zijn plannen.  

 

Zaterdagmorgen 31 maart 2007 was de uitvaartdienst. In de basiliek van Hulst had zich een 

enorme menigte verzameld. Met een aantal leden waren we aanwezig om samen met alle 

aanwezigen de woorden en muziek te horen die Stanny kenmerkten.  

 

Als Bermuda Divers kenden we Stanny nog maar kort, veels te kort. Wij hebben slechts een 

fractie mogen meemaken wat in het bidprentje over hem beschreven staat.  

 

Ons leven gaat door, maar voor de nabestaanden van Stanny zal het leven nooit meer het zelfde 

zijn. 

 

Ronald Niemeijer 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stories and facts 

 

 

 

 
 
Bron: PZC – Woensdag 11 april 2007 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De taartenkalender 
 

April 
Kris Bleyenberg     03 - 04 

Herman de Booij     04 - 04 

Fraukje Peeters     15 - 04 

Fonny van den Brande    15 - 04 

Frank Neve      18 - 04 

Jacco IJzermans     28 - 04 

 

Mei  
Kasper Mols      05 - 05 

Tonny van Zwol     06 - 05 

Mirjam Takiddine    07 - 05 

Tom Versprille     09 - 05 

Joop Peeters      19 - 05 

Freddy Hooft      19 - 05 

Annet Hopmans     22 - 05 

Laura Mols      23 - 05 

Amadeé Geensen     24 - 05 

Marc Hemelaar     28 - 05 

Frits Coenen      28 - 05 

Werner Volleman     30 - 05 

 

Juni 
Martijn de Bruijn     18 - 06 

Diederik Mols     24 - 06 

Eric van Driessche    24 - 06 

Piet Hopmans     24 - 06 
 

 

 

 

Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!!!!! 

 

 



 

 

 

                        

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Witte haai terug in zee 

 
Het Monterey Bay Aquarium in Californië heeft een grote witte haai teruggezet in zee. Het is pas de 
tweede keer dat een grote witte haai of mensenhaai vanuit een aquarium is teruggekeerd naar zee. De 

dieren zijn eigenlijk niet geschikt om in een bassin rond te zwemmen. De haaien worden te groot en 
ervaren stress door hun gevangenschap. Door hun agressieve gedrag kunnen ze niet met andere 
zeedieren samenleven. De haai heeft een zender die in verbinding staat met een satelliet. Als alles goed 
verloopt, laat de zender op 15 april van dit jaar los en kunnen wetenschappers nagaan waar de haai de 
achterliggende drie maanden verbleef, hoe diep de haai heeft gedoken en wat de temperatuur van het 
zeewater was. Die gegevens worden naar de website van Tagging of Pacific Pelagics (TOPP) gestuurd, een 
project waarbij dieren van de Pacific met elektronische zenders worden gevolgd. Hun bewegingen kunnen 
onder meer gegevens opleveren over klimaatverandering en de toestand van de zee. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Oceaan expositie 

 
In Ecomare op Texel is een tentoonstelling geopend van 

schilderijen uit de unieke Oceaancollectie van Rob van 
Assen. De collectie bestaat uit 99 schilderijen van alle 
bekende walvis- en dolfijnensoorten. De opening was 
ook de aftrap van een schilderwedstrijd. Kinderen en 
jongeren van 6 tot 16 jaar zijn uitgenodigd een walvis 
of dolfijn te schilderen. Het schilderij kan, voorzien van 
naam, adres en leeftijd, worden ingeleverd bij of 
opgestuurd naar Ecomare. Een selectie van de 
schilderijen wordt in Ecomare geëxposeerd. Ook op de 
website (www.ecomare.nl) worden inzendingen 
getoond. De wedstrijd duurt tot 1 september 2007. Er 
zijn onder andere een walvispakket en een reproductie 

van één van de schilderijen van Rob van Assen te 
winnen.  

 

 
 
Noodklok voor tonijn 

 
Vertegenwoordigers uit meer dan zestig landen overleggen in 
het Japanse Kobe over de toekomst van de tonijn die door 
overbevissing in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Het 
overleg moet leiden tot maatregelen die de toekomst van 
tonijn veiligstellen, want op dit moment ziet die er zeer 
somber uit. Zo is het aantal blauwvintonijnen in het westelijke 
deel van de Atlantische Oceaan nog maar eenvijfde van het 

aantal dat hier dertig jaar geleden rondzwom. Ook elders in 
de wereld neemt de tonijnstand in hoog tempo af. Vorig jaar 
pleitte het Wereld Natuur Fonds nog tevergeefs voor een 
vangstverbod op blauwvintonijn in de Middellandse Zee. Tot 
dusver hadden beschermende maatregelen weinig effect, 
maar er zijn tekenen dat er deze keer in Kobe wel duidelijke 
vooruitgang wordt geboekt. Wereldwijd is er steeds meer 
overeenstemming over de crisis waarin de tonijnpopulaties 
zich bevinden. 
 

Bron: Duiken nieuwsbrief nr. 70, 22 feb. 2007 

 
 

 

http://vipmedia.m4.mailplus.nl/nct24624/GVYmvAp6


Stories and facts 

 

 
 

                  
                   Bron: PZC – donderdag 19 april 2007 

 

                 
 
                    Bron: PZC – woensdag 2 mei 2007 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 
 

Het incident heeft geen invloed gehad op het jaarlijkse paasfeest. 

 
Bron: Algemeen Lachblad 2001-2007 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ANANDA  Ontspannen met Yoga en Massage… 
 

 

Yoga… 
Maandag  : 19.00-20.30 uur voor volwassenen in de Vlasschaard, Koewacht 
Dinsdag  : 20.30-22.00 uur voor volwassenen in ’t Sportuus, Axel 
Woensdag : 13.30-14.30 uur voor kids in het Mensendiecklokaal, Hulst 
Donderdag : start in september in Borgerhout, Antwerpen, nadere info volgt 
Vrijdag  : 9.30-11.00 uur voor volwassenen in het Mensendiecklokaal, Hulst 
 

Massages… 
Zweedse Massage en Ayurvedische massages.  
Ook de bekende ‘4-handen’ massage… u wordt dan gemasseerd door 2 personen. 
Volgens afspraak, iedere dag, ook ’s avonds en op zaterdag.  
 
Ananda werkt samen met Body en Co., gezondheidswinkel Gentsestraat Hulst.  
Liane masseert op woensdag bij Body en Co. Bel ons voor een afspraak:  
0114-320194 (Liane) of 0114-321054 (Jessica).  
 

   Ayurveda… 
Ananda werkt samen met het Ayurvedisch Gezondheidscentrum in Antwerpen. Ayurvedisch 
Natuurgeneeskundige Peter van Herck komt iedere maand op een donderdag naar Hulst voor 
consulten. Afspraken en informatie bij Ananda:  
0114-320194. Meer informatie: www.ayurveda-oase.be 
 
 
Yoga… het “stilleggen van de wervelingen van de geest” voor diepe ontspanning en  innerlijke 
rust.  
Ayurveda…”wetenschap van het leven”. Ontdek ”the art of being” of de kunst van het Zijn. 
 
Beide ‘wetenschappen’ bieden uitstekende handvatten om mensen te helpen zich lekker in  
’t velletje te voelen. Ze genieten met helder hoofd, goed gemoed en beide benen op de grond 
volop van een gezond en vol leven!  
 
Kom het effect van yoga en massage zelf ervaren. Doe mee aan een gezellige yogales, 
ontvang een heerlijk ontspannende massage en maak kennis met de wetenschap die 
Ayurveda heet! 
 
Liane Stor 
J.P. Coenlaan 3 
4562 AJ  Hulst 
0114-320194   www.yoga-ananda.nl 
Gediplomeerd yogadocente. Lid van de Nederlandse Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland 

(Europese Unie)    

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayurveda-oase.be/
http://www.yoga-ananda.nl/


 



 



 



 

 

Zomersnertdag 2007 
 

Duikplaats: Dreischor parking – Grevelingen 

 

Duikleider: Paul Cuelenaere 

 

Speciaal voor ons aanwezig: Neptunus (koning van de zeven zeeën) 

 

 

 

                        
 

 

 

                     
 

 

 

 

 



 

                      

                      

                       



                                                                                               

 

 

   

 

 

                                    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

             
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

Duiker van het jaar 2006 

Nog nagenietend van de succesvolle Open Avond op 17 november, was daar de jaarlijkse 
feestavond op 18 november 2006. Eerst was ik niet van plan om te komen, maar op de één of 
andere manier waren er stemmen in het zwembad en in mijn hoofd die zeiden dat ik wél moest 
gaan. Door sommigen werd ik er nog aan herinnerd, dat ik er als voorzitter toch wel geacht werd 
te zijn. En dat vond ik eigenlijk ook wel, hoewel ik nog steeds moeite had/heb met die rol waar ik 
weer zonodig in terecht moest komen, nadat onze vorige voorzitter Werner Volleman na 12,5 jaar 
zijn rol aan de wilgen hing. 
Maar goed, ’s avonds eerst nog naar een housewarming party in Antwerpen en om 20.00 als een gek terug naar 

Stekene om toch nog wat aan drank in te slaan. Want in de uitnodiging stond toch dat tot 20.30 uur de drank gratis 

was? En per slot van rekening blijf ik toch Hollander. Afijn, lekker gegeten, gezellige tafel, wat slap ge-o-h-ed, 

naast Marion gezeten omdat Frans weer zonodig naast Ellen moest zitten (en Johnny zat toch aan een andere 

tafel). Tot zover alles goed, rustig en onder controle.  

 

Tot dat het BAF-gedeelte kwam. Vooral veel leutige thema’s waarom mensen in de prijzen vallen en positief voor 

joker staan. Aangezien ik in 1999 winnaar ben geweest in de categorie “meest fanatieke duiker” weet je hoe die 

dingen aanvoelen. Maar langzaam komt dan het moment dat de Duiker van het Jaar bekend wordt gemaakt. Zoals 

anderen ook, begon ik na te denken wie er dit jaar voor in aanmerking zou kunnen komen. Ik kon wel enkele 

namen bedenken die hiervoor in aanmerking zouden komen, maar de commissie bestaande uit 3 wijze 

mannen/vrouwen die de afgelopen 3 jaren deze award hadden gewonnen, konden hele verschillende thema’s 

bedenken waarom iemand deze award verdiende. Voorzichtig liet ik het jaar 2006 even de revue passeren: ik was 

tussentijds (na 4 jaar) gestopt als penningmeester, tja weliswaar na tijdelijk voorzitter te zijn geweest, mij 

beschikbaar gesteld om voorzitter te worden (hoewel ik tijdens de ALV in mei 2006 nog geroepen had dat ik dit 

niet wilde). Tja en wat nog? De Open Avond? OK, daarvoor had ik wel wat gedaan, maar dat succes was 

afhankelijk van diegene die meehielpen in het belang van de club, en juist niet van mij alleen. Dus dat kon het ook 

niet zijn. Dacht ik. Totdat Tom wat korte beschrijvingen noemde van de nieuwe Duiker van het jaar. “Hij is in 

Egypte geweest”. Wie niet? dacht ik nog. “Hij heeft gedoken in de wateren van de Dominicaanse Republiek”. Hé, 

waren er nog meer dan Amedee en ik die daar waren geweest? dacht ik nog. En ging Tom voort: “Hij ging even 

met zijn Buddy een weekendje duiken in Llafranc, waar ze op de terugweg een boete kregen voor te hard rijden 

van 2000 Franse francs”. Tja, dan zijn er toch maar echt 2 kandidaten, want niemand had zo’n duur weekendje 

duiken in Llafranc gehad dan Amedee en ik. 

 

Dat was het moment, dat ik toch erg wel zenuwachtig begon te worden. Achteraf gezien terecht,  want enkele 

momenten daarna werd mijn naam genoemd. Tja, dan gaat er wat door je heen. Een gevoel van geluk, een gevoel 

van waardering, een winnaarsgevoel. Ik wist niet goed hoe hier mee om te gaan. Het is altijd leuk om eens in het 

middelpunt te staan. Maar dit was voor mij behoorlijk overweldigend. Het zijn dan ook deze momenten, waardoor 

ik dan redelijk van mijn stuk gebracht kan worden en bij mij de gevoelige snaar geraakt wordt. Daarvoor schaam 

ik mij niet, want zo ben ik. “What you see is what you get”. Natuurlijk moest ik naar voren komen en mocht ik de 

felbegeerde Duiker van het Jaar - award in ontvangst nemen. Man, wat was ik trots. De avond ervoor een gelukkig 

mens door de succesvolle Open Avond en nu dit. En dan moet je ook nog wat zeggen. Emoties plaats laten maken 

voor realiteit, niets voorbereid en daar staan. Goed, om een lang verhaal af te ronden: graag wil ik nogmaals 

iedereen bedanken die mijn kandidatuur en benoeming gesteund heeft, voor de felicitaties en de positieve reacties. 

Het is echt zo’n moment die iemand een hart onder de riem steekt en enthousiast maakt. Ik ben dan ook oprecht 

blij met deze uitverkiezing en spreek de hoop uit, dat ik nog lang iets voor onze club mag betekenen, in welke rol 

of welke functie dan ook. 

 

Het bovenstaande heb ik geschreven op 19 november 2006. Inmiddels  is het 1 maart 2007 
wanneer ik dit stukje redigeer en afmaak. Inmiddels zijn we dus ruim 3 maanden verder en staat 
deze award bij ons op een centraal punt in de kast. Ik kijk er regelmatig naar en voel dan nog 
steeds het  zelfde  als op 18 november. Ok, geen emoties meer, maar toch. Dat gevoel van trots, 
waardering en dankbaarheid is er nog steeds en is echt motiverend. Wanneer ik op dit moment dan 
de ontwikkelingen in het zwembad zie en de grote opkomst vrijdag ’s avonds, de betrokkenheid van 
veel leden, dan denk ik dat we goed bezig zijn. En dat motiveert. Er zijn natuurlijk dingen waar we 
weer van leren,  moeten kijken hoe we daar in de toekomst mee omgaan en/of anders gaan 
organiseren. Maar het is goed om te zien dat de opkomst en het enthousiasme groot is. Ik hoop 
dat, wanneer het buitenseizoen eind april/begin mei van start gaat, dit zich zal voortzetten. Een 
beetje zwijmelend denk ik dan terug aan de clubduiken van een paar jaar geleden, waar het vaste 
prik was, dat er zeker een duiker of tien of meer zich verzamelden en buddyparen werden 
ingedeeld en te water gingen. Na de duik nog even kletsen, naar de pont scheuren, frietje pakken 
en dan verzamelen op de pont. Dat frietje en de pont (in die volgorde) kunnen we helaas vergeten. 
Dat zal niet meer terugkomen, maar de rest wel.  
 
Ik wens iedereen veel duiken en een gezellig buitenseizoen. 
Ronald Niemeijer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamines voorkomen schade na het duiken  

 
Uitgebreid onder water riffen bestuderen op vakantie is niet helemaal zonder risico. 

Maar de(vrij geringe)schade die ontstaat aan de binnenbekleding van bloedvaten 

(endotheel)tijdens het duiken met perslucht,kan worden voorkomen. 

Dat lukt door voor het duiken vitamine C (2garm) en vitamine E (400IU) in te nemen.  

Dit meld A.Obad(universiteit Split) in het vakblad Journal of Physiology. 

Hij doet dat op grond van testes bij zeven duikers die hierbij dertig minuten op dertig meert 

verbleven.  

 
Bron: Barabants Dagblad 7-2-2007 
 

 

 



 

Helmduiken, Zaterdag 12 Mei 2007 

Een impressie... 
 

Vertrek rond 8 uur vanuit 

Hulst richting Eindhoven naar 

zwembad de Ijzeren Man. 

Onderweg nog even een stop 

natuurlijk want die vrouwen 

moeeten altijd plassen, toch? 

Aangekomen in Eindhoven 

eerst wat drinken en daarna 

breefing over wat helmduiken 

nu precies inhoudt. Elke 

duiker die ging duiken met 

een (6-bouts Siebe Gorman) 

duikhelm werd vriendelijk 

verzocht een verklaring in te 

vullen met de bekende vragen 

omtrent verzekeringen, 

ervaring, etc. Vervolgens 

allen naar buiten waar we een 

eerste blik worpen op de 

pakken (figuurlijk) en waar 

we een duidelijke instructie 

kregen van hoe we de pakken 

moesten aantrekken en hoe de 

luchtpomp bediend moest 

worden. 

 

 

Ik had gevraagd of ik als eerste naar beneden mocht en of er iemand mee kon 

gaan onder water omdat het hier ging om mijn eerste ervaring onder water... 

Spannend... 

 

Eerst gaan zitten om vervolgens een “Teletubbie” pak aan te trekken wat in de 

lendenstreek behoorlijk hard werd aangesnoerd. Daarna instappen in de houten 

schoenen met lederen gespen die rondom waren voorzien van rijkelijk koper 

beslag en gestrikt werden rond de enkels. Elke schoen woog 8 kg. Per stuk, alsof 

het niets is! 

De manchetten aan de armen werden gedicht (Bij de meesten toch...) met 

zeemleren bindingen en rubberen bandjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aan de hals van het pak zat een zware rubberen rand waarin 6 gaten zaten 
waardoor de schroeven van het corset (zware ring van metaal met koper) werden 
gestoken. Hierop kwamen vervolgens weer koperen sluitingen die met grote 
moeren werden vastgedraaid. 
Hieraan werden vervolgens nog twee loodblokken van elk 16 kg Vastgeschroefd 

en als laatste kon de helm erop. 

 

 

Eindelijk was ik nu klaar voor 

het duiken. Door 2 buddies 

werd ik langzaam naar de trap 

richting water begeleid. Het 

glazen kijkvenster werd op de 

helm geschroefd en was ik 

volledig ingepakt en van alle 

lucht afgesloten.  

 

 

 

 

Nu maar hopen dat mijn buddies aan de luchtpomp doorgaan met aan de wielen 

te draaien. Gelukkig deden ze hun werk voortreffelijk en kon ik , de beelden van 

Armstrongs eerste voet op de maan nog goed in het geheugen, als een ware 

astronaut (of is aquanaut hier meer toepasselijk) het trapje afgaan en het mystieke 

onderwaterrijk betreden. Wat een fantastische ervaring! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mijn dochter (Kayleigh) en 

ik hebben een hartstikke 

leuke dag beleefd.  

Een duiker erbij volgend 

jaar! 

 

Ik voelde me bevoorrecht 

om als eerste in het water te 

mogen, en ja, ik was dan 

ook de enige die de 

zeldzame, Walsoordense 

petflesmenuvis met 

zonnebril heb gezien... 

Vraag maar aan Willy Menu 

hoe die eruit ziet! 

 

Sheila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evenementen kalender 2007 
 

 

Vrijdag  5 Januari 2007  Reynaertsland Hulst 

  

Zaterdag  27 Januari 2007  Nemo 33, Brussel 

 

Zondag  18 Maart 2007  Orientatie tocht (ochtend-wandeling met 

duik-kompas) 
       

Zondag 29 April 2007  Zomersnertdag Oesterdam 
      (dringend aanbevolen voor nieuwe leden) 

 

Zaterdag 12 Mei 2007  Helmduiken  
      (datum onder voorbehoud!!) 
  

Weekend 22/23/24 Juni 2007 Kampeerweekend  

 

Zaterdag  18 Augustus  2007 Calamiteitendag + BBQ Oesterdam 

 

Zaterdag  15 September  2007 Buitenzeelandduik 
      (Barrage de l’Eau d’Heure en Steengroeve Lillé) 
 

Zaterdag  24 November  2007 Feestavond 

 
 

 

Ter info: 
 

Weekend 10 & 11 Februari  Duikvaker 

 

Weekend 24 & 25 Maart  Antwerpse duiksportbeurs 

 

Vrijdag  13 April   Familie avond 

 

Zaterdag  1 of 8 September   Zeskamp Walsoorden 

 

 

Lilian  & Marcel 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


