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Het jaar is nog jong 
 

 

 

Niks nieuws dus, het is immers nog maar januari. Ja, ja, dat denken jullie maar! Wat te 

denken van 14 nieuwe leden, nieuwe 2* instructeurs, een nieuwe voorzitter, de geboortes van 

toekomstige leden, de nieuwe opleidingen van de NOB, een nieuwe evenementenkalender, 

uitslovers die in januari hun gras gaan maaien en voor het eerst in de geschiedenis hebben we 

een oudejaarsduik in het zwembad gehad. Genoeg nieuws dus. 

 

Een rustig jaartje zit er dus (gelukkig) niet in dit jaar. Vergeet het maar om op de vrijdagavond 

eens lekker onderuit te zakken of om op zondagmorgen je nog eens lekker om te draaien. Het 

zou in de eerste plaats zonde zijn om al de activiteiten te missen die er binnen de club gebeuren 

en ook eigenlijk niets voor een sportduik(st)er.  

 

Druk, druk, druk!!! Welnee, gewoon als clubleden met z’n allen gezellig bezig zijn met de 

onderwatersport en alles wat daarbij hoort. 

 

De redactie.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

                                  

 

 

 

                                        
 

 

 

Ja, beste bermuda diversjes, we zijn weer al een maand of 4 verder dit wil zeggen een nieuwe 

buddy. Ik hoop dat deze weer zo mooi wordt als de vorige, dus wil ik langs deze weg bedankt 

zeggen tegen de buddy redactie en doe zo verder. Zo als de meeste al gemerkt hebben is de 

redelijke druk in het zwembad geworden, dit heeft alles te maken met onze succes volle open 

avond want we hebben zo ongeveer 10 nieuwe leden.Deze wil ik langs deze weg welkom heten 

binnen onze (gekke)leuke club en ik hoop dat jullie het zelfde goede gevoel krijgen binnen de 

club zoals ik en al de andere bermuda divers. 

Ook heb ik nog vernomen dat een van onze instructeurs er effen tussen uit gaat 

Het gaat om onze Johnny hij heeft op dit moment te druk met het bouwen van zijn nieuwe huis 

en het opvoeden van zijn kroost maar hij heeft mij belooft dat dit maar tijdelijk is en dat hij nog 

regelmatig zal af komen en denkelijk blijven hangen (hij kan zo goed naar huis hé) 

Ps mocht er iemand zich geroepen voelen om op leercontract te komen of als assistente van 

mijn mag die dat altijd laten weten aan de buddyredactie 

Mvg 

R.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stories and facts 

 

 
 
Bron: PZC – januari 2007. 

 

 

 

 
 

Bron: PZC – November 2006. 

 

 

 



 

De Taartenkalender 
 

 

 

 

 

Januari 
Erwin de Jong      12 – 01 

Carlos Ramos Rodriguez     18 – 01 

Urbain Goossens      19 – 01 

Johnny Hooft      20 – 01 

Willy Menu       20 – 01 

Nicky Spaenhoven     29 – 01 
 

 

 

 

 

 

Februari 
Sasha Oosterhof      15 – 02 

Wim Versprille      20 – 02 

 

 

 

 

 

 

Maart 
Ellen Niemeijer      04 – 03 

Aswin Stockman      04 – 03 

Kim van Damme      11 – 03 

Eduard van de Walle     13 – 03 

Marc Van Britsom      19 – 03 

Melody Mast      20 – 03 

William Menu      22 – 03  

Paul Mertens      27 – 03 

Marcel Sprenkels      29 – 03 
 

 

 

 

 

Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!!!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             
 
Bron: De Reddingboot – Oktober 2006 – Verslag 193 (met dank aan Gyno) 

                             



 



 

                         

 
 



 

  

      

 
 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stories and facts 

 

 

 

 
 
Bron: Het Nieuwsblad – Dinsdag 5 december 2006 

 

 

 

 

 



 

Duikstek van het kwartaal: Zuidbout 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zeer populaire duikplaats aan de Noordzijde van de Oosterschelde. Vanwege de goede 

parkeermogelijkheden wordt er hier ook veel door clubs gedoken in het kader van hun 

opleidingen. Belangrijk hierbij is dat de Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland hier een 

reddingspost heeft gestationeerd. Deze reddingspost zal zomers in de weekenden en in de 

zomervakantie ook zoveel mogelijk doordeweeks worden bemand met strandwachten. Deze 

strandwachten zijn professioneel getraind en en in het bezit van het brevet 'Oxigen First Aid 

Provider' van DAN Europe (Divers Alert Network). Wanneer de DAN vlag gehesen is zijn er 

minimaal twee van deze gebrevetteerde strandwachten aanwezig en paraat.  
 
Dieptekaartje 

Over de lange golfbreker is de vaargeul, die in dit 
gedeelte van de Oosterschelde vrij ver uit de kant loopt, 
goed te bereiken. Vlakbij deze plaats is tijdens de 
watersnoodramp een groot gat in de dijk geslagen. 
Daarom zijn er rondom deze duikplaats nog allerlei 
zaken die aan deze ramp doen herinneren. Als je boven 
op de dijk staat lijkt het alsof je zo het water in kan 
lopen. Echter om de duikplaats te bereiken zal je toch 
eerst een flink stuk de pier moeten aflopen, omdat het 
water dichtbij de kant erg ondiep is. Bij laagwater is dat 
meteen duidelijk omdat er dan een groot stuk, dicht bij 
de kant, droogvalt. Je kan het beste aan het einde aan 
de oostzijde van pier het water ingaan. Na een tiental 
meters snorkelen daalt de bodem snel af. Naar het 
einde van de pier kan het zicht, maar ook de stroming, 
snel wisselen. Vergeet hier absoluut niet om je mes mee 
te nemen. Het is niet alleen een populaire duikstek, ook 
vissers gooien hier graag een hengel uit. Je komt hier 
dan ook regelmatig oude vislijnen tegen, of, op mooie 
dagen, lijnen van actieve visser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rbzd.nl/bewaking.htm
https://www.daneurope.org/ned/nederlands_.htm


 
 
Flora & Fauna 

De mooi begroeide basalt blokken lopen hier erg 
diep door, soms onderbroken door stukken zand. Er 
ligt ook een slecht herkenbaar wrakje. De resten van 
dat wrakje vormen een soort overhang die bijzonder 
mooi begroeid is met zakpijpen en Tubularia indivisa. 
Overal scharrelen kleine bodemvisje zoals Pitvisjes 
en Zwarte grondeltjes tussen de stenen In het 
voorjaar als het water nog geen 12 graden heeft 
bereikt loop je de kans om een Snotolf tegen te 
komen. Vaak zijn het dan mannetjes die het broedsel 
bewaken.  

 

De duikplaats Zuidbout ligt in het Zuid/Oosten van Schouwen-Duiveland, niet ver bij Zierikzee 
vandaan.  

Let op!! als het mooi weer is of in het weekend maken er veel mensen gebruik van de parkeerplaats, 
dus kan je als duiker redelijk veilig parkeren. Echter! buiten het seizoen is het hier overdag en 's avonds 
ook niet veilig! dus blijf waakzaam voor auto krakers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/biologie/zeeland/tubulari.htm
http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/biologie/zeeland/pitvis.htm
http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/biologie/zeeland/zwartegrondel.htm
http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/biologie/zeeland/snotolf.htm


 

 

 

 

 

 ANANDA  Ontspannen met Yoga en Massage… 
 

 

Yoga… 
Maandag  : 19.00-20.30 uur voor volwassenen in de Vlasschaard, Koewacht 
Dinsdag  : 20.30-22.00 uur voor volwassenen in ’t Sportuus, Axel 
Woensdag : 13.30-14.30 uur voor kids in het Mensendiecklokaal, Hulst 
Donderdag : start in september in Borgerhout, Antwerpen, nadere info volgt 
Vrijdag  : 9.30-11.00 uur voor volwassenen in het Mensendiecklokaal, Hulst 
 

Massages… 
Zweedse Massage en Ayurvedische massages.  
Ook de bekende ‘4-handen’ massage… u wordt dan gemasseerd door 2 personen. 
Volgens afspraak, iedere dag, ook ’s avonds en op zaterdag.  
 
Ananda werkt samen met Body en Co., gezondheidswinkel Gentsestraat Hulst.  
Liane masseert op woensdag bij Body en Co. Bel ons voor een afspraak:  
0114-320194 (Liane) of 0114-321054 (Jessica).  
 

   Ayurveda… 
Ananda werkt samen met het Ayurvedisch Gezondheidscentrum in Antwerpen. Ayurvedisch 
Natuurgeneeskundige Peter van Herck komt iedere maand op een donderdag naar Hulst voor 
consulten. Afspraken en informatie bij Ananda:  
0114-320194. Meer informatie: www.ayurveda-oase.be 
 
 
Yoga… het “stilleggen van de wervelingen van de geest” voor diepe ontspanning en  innerlijke 
rust.  
Ayurveda…”wetenschap van het leven”. Ontdek ”the art of being” of de kunst van het Zijn. 
 
Beide ‘wetenschappen’ bieden uitstekende handvatten om mensen te helpen zich lekker in  
’t velletje te voelen. Ze genieten met helder hoofd, goed gemoed en beide benen op de grond 
volop van een gezond en vol leven!  
 
Kom het effect van yoga en massage zelf ervaren. Doe mee aan een gezellige yogales, 
ontvang een heerlijk ontspannende massage en maak kennis met de wetenschap die 
Ayurveda heet! 
 
Liane Stor 
J.P. Coenlaan 3 
4562 AJ  Hulst 
0114-320194   www.yoga-ananda.nl 
Gediplomeerd yogadocente. Lid van de Nederlandse Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland 

(Europese Unie)    

 
 

 

 

 

 

http://www.ayurveda-oase.be/
http://www.yoga-ananda.nl/


 

Zwembadtraining 

 

Toen ik het duikavontuur van mijn duikvriendje Pepijn in de Buddy las, keek ik meteen naar 

mijn papa met de vraag of ik ook een keertje mocht duiken.  

 

Papa was meteen enthousiast maar mama vond het nogal gevaarlijk. Zij vond dat ik eerst maar 

eens wat zwembadervaring op moest doen. 

 

Nou moet ik zeggen dat ik dol ben op water. 

Elke avond hang ik aan de rand van mijn 

tummytub te sjansen met de meisjes, met 

succes hoor!  

 

 

 

Dus was ik heel blij dat ik naar zwemles 

mocht. Maar een heel groot zwembad is toch 

even wat anders. 

 

Samen met papa, en heel veel andere mama’s 

en baby’s zongen we liedjes (papa deed alsof 

hij zong, hij kende de tekst niet zo goed) en 

spartelden we in het water. Vooruit, achteruit, 

op mijn buik en op mijn rug, ik kan het 

allemaal. Ik ben zelfs helemaal kopje onder 

geweest en dat vond ik echt niet eng. 

 

Nou zegt papa dat ik later met zo’n fles met lucht op mijn rug onder water kan, maar ik train 

gewoon elke dag mijn longen door heeeeeel hard te huilen want dat kan ik zo goed. Dan heb ik 

zo’n flesje vast niet nodig. 

 

Ook ben ik samen met papa en mama 

alvast eens gaan kijken wat ik allemaal 

nodig heb om te duiken. Er bestaat 

namelijk een duikwinkel die helemaal 

voor mij is; Lucas Diving in Nijverdal. 

Ik heb gezien dat ik mijn 

spaarvarkentje nog even vet moet 

mesten om dat allemaal te kunnen 

kopen.  

 

 

 

 

 

Voorlopig blijf ik dus nog even aan wal en ga af en 

toe naar papa kijken als hij onder water gaat (maar 

ik oefen alvast met een duikfles op het droge). 

 

Groetjes van Lucas Cuelenaere 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

                                    

            
 

   

                                  

 
  

  



 

De “alternatieve” oudejaarsduik 2006 
 

Zoals al jaren de traditie is, wordt er met oudjaar een clubduik aan de Oesterdam georganiseerd 

door Gyno. De meesten leven daar al weken van te voren naar toe. Het weer laat weleens te 

wensen over, maar het is altijd beregezellig! Meestal een korte duik (net genoeg om in te 

schrijven) en een après-plongee met koffie, koeken én Schrobbelèr.  

 

            
 

Dit jaar gaven de weerberichten in de week ervoor niet veel goeds af; de temperatuur 

uitzonderlijk hoog voor eind december en daarmee gepaard erg veel wind. Toen zaterdag de 

weersvoorspelling voor oudejaarsdag windkracht 5 en meer aangaf, bleek het onverantwoord 

om te gaan duiken met z’n allen. De teleurstelling was enorm groot onder de duikers en er 

werd afgesproken om met z’n allen bijeen te komen in het zwembad. Johnny had immers de 

bakker overuren laten draaien om speciaal koffiekoeken te maken voor deze gelegenheid. 

 

            
 

     
  

Dus rond 10.30u druppelden de eerste duikers en familie binnen in het zwembad. De koffie 

werd besteld en de koffiekoeken van Johnny vonden gretig aftrek. Net zoals de oliebollen, die 

Herman en Lilian gebakken hadden. (hoort er toch gewoon bij hè op Oudjaar!) Ook de enorme 

fles Schobbelèr die Gyno vorig jaar gekregen had, werd nu tot op de bodem “gekuist”. 

 

       



  

Na een tijdje kwamen de “die-hards” binnen, die de storm getrotseerd hadden en in het putje 

van Ekeren waren gaan duiken. Het bleek Frank z’n 200
e
 duik te zijn en dat moest gevierd 

worden!. Zijn buddy’s, Cor en Diederik, hadden ook al voorbereidingen getroffen, dus die duik 

móést doorgaan! Vóór de duik had Frank al een mooie kerstmuts gekregen, maar in het 

zwembad hadden z’n buddy’s nóg een verrassing in petto: een lekkere slagroomtaart met 

opschrift én champagne! 

 

            
  

Iedereen was het er over eens, dat er niet persé gedoken hoefde te worden om het toch heel erg 

gezellig te laten zijn. Iedereen bedankt hiervoor. 

Hopelijk gaat de volgende oudjaarsduik wèl gewoon door aan de Oesterdam en hopelijk zijn er 

dan net zoveel mensen! 

 

Groetjes, Ineke 

 

   

 

         
 

                 
                                    



 
 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand bericht is leuk voor duikers die niet van stroming houden en 

een keer in de Oosterschelde willen duiken. (de luiaards!!!) 
 

 

Via Rijkswaterstaat hebben wij vernomen dat in 2007 de Oosterscheldekering enkele malen 

wordt afgesloten ten behoeve van de bedrijfszekerheid te waarborgen van de kering. 

Onderstaande datum zal bij laagwaterkentering en in een doodtijperiode een volledige sluiten 

van de Oosterscheldekering plaatsvinden. 

Donderdag 25 januari Laagwaterkentering LW 12:45 uur. 

Dinsdag 10 april Laagwaterkentering LW 13:45 uur. (zomertijd) 

Vrijdag   6 juli  Laagwaterkentering LW 13:20 uur. (zomertijd) 

Woensdag    3 oktober Laagwaterkentering LW 13:25 uur. (zomertijd) 

 

 

Met dank aan Martijn. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Goede service 

 

 

Zoals vaak, op vrijdag na de training afgesproken om op zondag (26 november) met Frank 

Neve en Marc Hemelaar een duik te maken in het Putje van Ekeren. De avond voor de duik 

pak ik alvast mijn duikkoffer in en kom erachter dat ik mijn handschoenen kwijt ben. Gelukkig 

kon Marc mij helpen door me een paar handschoenen te lenen. Hiervoor nogmaals dank. 

 

 

Na de duik, waarbij we niets aan leven hebben gezien, trek ik m’n vinnen uit en verlies een 

clipje van één vin. Halverwege tussen het water en de auto merk ik het op. Even terug om te 

zoeken. Zelfs nog even terug het water in op de plek waar ik m’n vinnen had uit gedaan. 

Helaas, niets te vinden.  

 

 

Tja, wat nu. De duikshop zal er wel de beste van worden, of toch niet. 

’s Maandags even op internet, marktplaats.nl zoeken of 

er iemand toevallig dezelfde vinnen te koop aanbied. Ja 

hoor, voor € 15,- echter af te halen in Alkmaar. 

Even verder zoeken op het internet: www.Tusa.com.  

De wereldwijde website van de producent van 

m’n vinnen. Doorklikken naar de Europese 

site. En nu kijken of er ergens een mail adres 

of telefoon nummer te vinden is. Hé, een 

pagina waar je een vraag kan intypen. Wie 

niet waagt, die niet wint: Ik type mijn vraag: 

Last Sunday, after a beautiful dive, I lost a clip 

of my Tusa Impresx SF fins. Can you send me 

a new one? Verder nog mijn naam en adres 

erbij en we zullen wel zien.  

 

 

 

 

’s Woensdags van die zelfde week kom ik ’s avonds thuis van m’n werk en wat ligt daar bij de 

post? Een enveloppe van Tusa uit Amsterdam. Snel open maken en wat zit daarin, jawel een 

clipje voor m’n vin. Gratis en voor niets. Dat is nog eens een service. Snel even de computer 

aanzetten en een bedankje achterlaten op de website van Tusa. En in het vervolg beter opletten 

bij het uittrekken van m’n vinnen. 

 

 

Paul Cuelenaere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tusa.com/


 

 

 

 

 

Op zaterdag 27 januari 2007 was het dan zo ver… we mochten weer een dagje op pad met  

“de club”. Naar Nemo33 in Brussel en tja… als je niet van werrum water houdt, dan had je een 

probleem! 

 

Na een moordende rit richting Brussel, ‘k geloof dat “de Willy” in mijn geval achter het stuur 

zat, voor de anderen kan ik hier niet spreken,  na een slok koffie en een pep-talk onder elkaar 

(we zijn niet gespannen hoor vandaag!).. wandelen we de luxe kleedkamer binnen.  

Marcel heeft al onze gegevens verzameld en regelt de rest, dus wat rest ons nog dan ons over te 

geven en onder te dompelen aan en in dit avontuur?  In de kleedkamer (allemaal lockertjes, 

tjee, da’s mooi…wat een grote douches… ooooh, we zijn echt een dagje weg…  dit gaat leuk 

worden) kleden we ons snel om want we moeten op tijd te water. 

 

Een hoop gejubel, ’t zal nie waar zijn uiteraard en gegrap verder staan we dan braaf aan de 

waterkant naar de instructeur van Nemo33 te luisteren. Afspraak is dat we niet langer dan 1 uur 

onder water blijven, dat we onze buddies goed in de gaten houden, dat we niet spugen in het 

water en mochten we dat tóch nodig vinden om te doen.. dan mogen we dat bij Gods Gratie in 

het gootje van het zwembad doen. Echte “tough guys” weer, ik voel me helemaal thuis. En 

tjee, wat fijn dat we ons niet hoeven te beheersen. De natuur heeft ons gezegend met rommel 

wanneer we verkouden zijn… Iedereen kijkt nog even naar binnen: moet ik spugen, ja/nee? 

Nee, toch niet. He, gelukkig, het zwembad blijft schoon! 

 

We mogen zo te water, eerst even de setjes 

opbouwen. Dat doen we met de geleverde spullen, 

(het zat allemaal bij de prijs inbegrepen!)… Hier 

en daar natuurlijk iemand in de problemen, de 

vestjes te klein, de vinnen te groot, computers die 

het niet doen. De bekende toestandjes. Ach 

ja…Van alle kanten schieten er instructeurs te 

hulp. We voelen ons weer geborgen. 

 

Om 11.00 u. zijn we met zijn allen te water. 

Ondertekende (Liane) mag vandaag mee met Cor, 

Sascha en Frank. Frank als buddy. Vol vertrouwen 

zakken we met zijn viertjes af in snel tempo naar 

de 35 meter. Onderweg nog even wat 

probleempjes met klaren van de oren, maar al 

gauw kunnen we in rap tempo de diepe put 

inzakken. Tjee, wel spannend, echt een avontuur.. 

al die luchtbellen overal, het water heerlijk warm 

(het lijkt wel tropen!). Het gevoel van overgave is 

tot in mijn tenen waar te nemen. Daar doen we het 

voor..niewaar? 

Maar, hoe gaan we dat doen daar beneden op 35 

m?. We zouden 10 minuten uittrimmen, ik verveel me nu al bij de gedachte en stem mij af op 

mijn adem en kijk een beetje om mij heen. Maar dat is niet nodig. Eenmaal op 35 m. is er 

werkelijk geen seconde de tijd om je te vervelen. De put die vrij smal is laat meer mensen toe 

dan je zou denken en binnen no time is het een wir war van duikers en luchtbellen. Iedereen 

houdt elkaar netjes op afstand. We worden vooral niet boos onder water wanneer iemand toch 

voorzichtigjes met zijn (of haar) vinnen je de bril probeert af te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

We blijven ook erg rustig wanneer er allemaal 

computers piepen. Cor doet een poging om mooi 

luchtcirkels te laten oprijzen. Ze zien er al redelijk uit. 

Sascha komt er achter dat haar computer het niet goed 

doet. We manen elkaar tot rust. Liane vindt het wel 

goed na de volgens haar computer 10 minuten op 

diepte, maar Frank geeft aan dat het nog een minuutje 

langer kan.. we doken immers op zijn computer..  

plan je duik en duik je plan jongens. Ik hoor het 

Werner zeggen daar op 35 meter diepte. 

 

Herman slooft zich  uit om foto’s te maken. Jongens: 

zie bijlage, ze zijn subliem en geven de sfeer en 

stemming goed weer. Niemand zonder grijns die dag. 

Dat wil wel weer wat zeggen. 

 

De twee kleintjes Kim en William hebben de tijd van 

hun leven. Wat een spektakel, al die bellen en wat een 

feest om dit mee te mogen maken. Die bellen die 

kietelen aan je lijf als je er boven gaat hangen… Deze kinderen zijn talentjes.. zij waren 

rustiger dan menig van ons toen die begonnen met duiken.Hier spreek ik uiteraard voor 

mijzelf! Het is gezellig zo met de jeugd onder water. 

 

Na 10 (11?) minuten bodemtijd geven we elkaar het sein dat we naar boven gaan. Cor met 

Sascha, ik met Frank. In een rustige opstijging vertrekken we eerst richting 20 m.  

Tussen de luchtbellen door, langs andere duikers houden we elkaar toch wel in de gaten, maar 

gek genoeg merk ik, niet zo scherp als in zee. Dat zegt ook wel iets over het onderscheid dat 

we toch wel maken op de verschillende duikplekken en mijn gedachten gaan weer allerlei 

analyses maken om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat ik het wel best vind zo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

We reizen af van 20 m. naar een andere plateau op ongeveer 15  m.en komen in een 

behoorlijke stroming terecht. Stel je nou voor; je bent niet voorbereid op een tegenkracht en  

ineens zwem je in een stroming… Hoe 

reageer je dan? Geen keus eigenlijk. 

Gewoon: GAAF!!! We zitten in 

stroming, kom zwemmen! En dat was 

aan iedereen zo’n beetje te zien. Mooi 

gezicht. Vooral de kleintjes moesten er 

even voor gaan. 

 

Ergens in één van “grotten” steken we 

de kop boven water voor een kwebbel 

op 20 meter.  

We lijken nog net geen Donald Duck en 

het kost me moeite om mijn lachspieren 

te beheersen. Even de bril af en een praatje, maar het is er werrum, dus gaan we snel weer 

door. We duiken op het gemakske verder, naar 10 meter en komen dan ergens op die diepte bij 

een stel ramen terecht… Nou moe: ik zie Ineke (Volleman), ik zie de borreltafels, de tafel staat 

gedekt.. we gaan zo eten! Tjee en al die mensen. Zullen we es zwaaien? Verdomd.. ze zwaaien 

terug. Leuk he… En 

ondertussen blijft Herman 

foto’s nemen om straks in de 

buddy de rest van de club een 

indruk te geven van hoe het 

daar was onder water. 

 

Nou, het was er prima. We 

kunnen zelfs teambuilden. Kijk 

maar, zitten we niet allemaal 

keurig netjes naast elkaar. 

Marcel houdt zich zelfs in. 

Deze keer geen kietelpartijen 

of … toch? Ja hoor, daar gaat 

er dan toch één. Een 

ademautomaat uit de mond en dan heel gericht, tussen de benen van dees of geen het apparaat 

op volle toeren. Je durft er niet eens naar te kijken en vraagt je hooguit af wie er in vol tempo 

voorbij kwam zetten. Buddies: beheerst u, we willen hier nog wel vaker komen.  

Zou ik zo 

denken (:. Ach 

ja, ook onder 

water mag er 

gestoeid 

worden.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Na wat rondgedobberd te hebben is het tijd om terug te gaan naar boven. We checken onze 

buddies en geven het sein. Langzaam en met een heerlijk gevoel van “dat hebben we weer 

gehad” stijgen we op, om met een grijns de kop boven water te steken. Voor herhaling vatbaar 

en dan gaan we “dat doen, we doen dat nog es en hier hebben we ook van geleerd”. Een hoop 

gekwebbel, vooral bij de dames as usual. 

 

Boven leveren we netjes alle spulletjes in, we lopen voorzichtig langs het zwembad naar de 

kleed, pakken een douche, kleden ons aan en kort daarna zitten we allemaal aan een lange tafel 

na te mijmeren over deze toch wel erg gezellige duik weer. Voor herhaling vatbaar. 

 

Vergeet ik nog te vermelden dat het Thaise eten subliem was.  

 

 

Beste Buddies: de sfeer was heel 

goed en getuigt in mijn beleving 

van een uitstekende clubspirit. 

Laten we dat er in houden. En 

Marcel: dank voor je goede 

zorgen. 

 

Een warme groet, 

Liane Mols 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stories and facts 

              

                    
                    Bron: PZC – zaterdag 4 november 2006 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: Het Nieuwsblad – dinsdag 23 januari 2007 

 



 
 



 

 

 

Proficiat aan de winnaar! 
 

 

Er zit talent in de club en weet je wat leuk is?? Hier mag Paul lekker een stukje over 

schrijven in de volgende Buddy!! Nice Hé! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vroege vogels 
  
Er zijn maar relatief weinig duikers die tijdens de wintermaand blijven doorduiken in onze sterk afgekoelde 
Oosterschelde. De meeste wachten tot  eind maart, begin april. Het is in deze periode van het jaar, als het water 
nog behoorlijk koud is (5 tot 8°C), dat vele duikers hun duikgerief terug uit de kast halen. Ze staan dan te trappelen 
om, net als de vele beginnelingen, hun eerste duiken te maken in het nieuwe duikseizoen. Spijtig genoeg zijn ze 
niet de enigen en staat de dijk overvol met duikers, vooral in het weekend. Door de massa volk onder water, 
worden vissen opgeschrikt en wordt de bodem omgewoeld. Het water wordt troebel en de dieren worden verjaagd. 
Dus vaak is het bijzonder slecht zicht en is er weinig of niets te zien, behalve misschien voor de iets meer ervaren 
duiker die de stofwolken gedeeltelijk kan vermijden en een geoefend oog heeft in het ontdekken van verscholen 
dieren. 
Als het water warmer wordt (14 à 16°C) worden we nog eens geplaagd door slecht zicht, maar nu door de bloei die 
in het water komt. Juist op het moment dat de koulijders onder ons besluiten om ook eens te gaan duiken, is het 
zicht onder water  -  gedurende enkele weken  -  als in een erwtensoep. En dit net in de periode dat velen aan hun 
openwaterproeven willen beginnen. 
Niettegenstaande al deze minder goede factoren, heeft het (vroege) voorjaar toch zo zijn charmes onder water. 
  

De Snotolf 
 
In februari/maart verlaat de Snotolf, vanaf 4 à 5 jarige leeftijd, zijn woongebied en trekt naar de paaiplaatsen in het 
ondiepe kustwater. Proeven hebben aangetoond dat deze vissen het vermogen hebben om steeds naar dezelfde 
plek terug te keren om te paaien, zelfs als ze hiervoor zeer lange afstanden moeten afleggen. Hoe ze dit doen is 
niet bekend. 
De Oosterschelde is zo één van die paaiplaatsen waar de Snotolf naar toetrekt. We komen ze, als we geluk 
hebben, tegen rond de laagwaterlijn. Het mannetje dat normaal   -  net zoals het vrouwtje  -  blauwgrijs van kleur is, 
is in deze periode prachtig oranje tot rood gekleurd. Buiten het paaikleed, om vrouwtjes te lokken, zou het 
mannetje ook geluiden produceren. Hiermee zouden ze een vrouwtje akoestisch kunnen lokken. De mannelijke 
Snotolf maakt tijdens het 
paairitueel een kuil of een holte 
vrij, ter hoogte van de 
laagwaterlijn. Het vrouwtje, dat 
grijs gekleurd is en groter dan het 
mannetje wordt, legt 80.000 tot 
200.000 kleine roze eitjes in de 
kuil, holte of rotsspleet. Deze 
worden onmiddellijk bevrucht 
door het mannetje. De eitjes 
worden in meerdere keren 
afgezet en plakken stevig aan 
elkaar. Hierdoor vormen ze één 
groot, taai legsel. Het vrouwtje 
trekt terug naar dieper water 
nadat ze haar eitjes heeft 
afgezet. Het mannetje blijft bij de 
eitjes om ze te verdedigen en er 
regelmatig zuurstofrijk water over 
heen te voeren.  
Na twee maanden komen de eitjes uit en komen de jongen ter wereld, compleet met zuigschijf. Ze zijn maar vijf 
millimeter groot. Naar het schijnt blijven de jongen nog een tijdje bij hun vader waarbij ze zich, vastgezogen aan 
zijn lichaam, ten goede doen aan de witte driehoekvormige eiwitproducerende cellen welke zich achter de 
borstvinnen van het mannetje bevinden. 
Als het water terug warm wordt, voor de zomer aanvangt, trekt de Snotolf terug naar zijn rotsig substraat tussen de 
50 en 200 meter diepte, ver uit de kust. De maximale diepte waar men ze kan aantreffen is 300 meter. 
Kleine, onvolwassen dieren zijn geel tot olijfgroen van kleur en hebben een zilveren of donkergrijze streep op de 
kop. De jongen verschuilen zich vaak tussen en op de wieren langs de kust of in de getijdepoeltjes. Als er zich veel 
Iers mos in de getijdepoeltjes bevindt, is hun kleur bruinrood. Als ze ouder zijn dan één jaar, bevinden ze zich 
hoofdzakelijk in open zee. 
De Snotolf bereikt een leeftijd van ongeveer dertien jaar. De Snotolf eet schaaldiertjes, jongen van andere 
vissoorten, grote planktondieren zoals zeedruiven, en tijdens zijn trek naar de paaiplaatsen veel bodemorganismen 
zoals borstelwormen. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hij massa’s planktondieren verorberd, die tezamen op 
een gelatineachtige massa lijken. De Snotolf wordt ook wel eens Snotdolf genoemd. Dit komt door een 
gedeeltelijke naamsverwisseling met zijn soortgenoot de Slakdolf. 

  
 



 
 
 
 
De Sepia 
 

Rond maart/april krijgen we nog een 
bezoeker in de Oosterschelde die 
zich komt voortplanten. Het is de 
zeekat. De zeekat of sepia behoort 
tot de tienpotige inktvissen en is 
geen vis maar een weekdier. Vaak 
treffen we de volwassen Sepia in 
paren aan. Het mannetje is groter 
dan het vrouwtje en heeft tijdens de 
paaitijd een prachtige zwart-wit 
tekening. Hij volgt het vrouwtje 
overal, betast en streelt haar met de 
mondtentakels en jaagt eventuele 
mededingers weg. Als we geluk 
hebben kunnen we getuige zijn van 
hun intiemste moment. Je moet dan 
wel wat geduld hebben, maar het is 
de moeite waard om te wachten. 
Voor de paring is er een baltspel van 
dikwijls vele uren lang, welke in een 

wilde omstrengeling eindigt. Het is op dit moment dat de bevruchting plaatsvindt. Tijdens de bevruchting 
veranderen beide dieren sterk van kleur en eindigt de paring. Onmiddellijk daarna begint het vrouwtje met het 
leggen van de zwarte, druifvormige eieren. Stuk voor stuk knoopt ze de eieren aan een uitstekend stuk betonijzer 
(betonafval wordt soms gebruikt om de dijken te verstevigen), aan een touw, een oude fuik of aan hekwerken uit 
gaas (die speciaal voor de Sepia’s geplaatst werden op verscheidene plaatsen in de Oosterschelde).  
De paring en de voortplanting is een eenmalige gebeurtenis bij de inktvissen. Na het leggen van de eieren sterven 
de vrouwtjes en kort daarop ook de mannetjes. Enkele weken na de paring vallen de inktvissen letterlijk en 
figuurlijk uit elkaar. De mooie huid vertoont gaten en de armen vallen van het lichaam af. De afvalopruimers van de 
zee, zoals de krabben, hebben weer een gratis feestmaal. 
De relatief grote, druifvormige, zwarte eieren worden zestig dagen aan hun lot overgelaten. Na ongeveer twee 
maanden komen de jonge miniatuur sepia’s rechtstreeks uit het ei. Ze verstoppen zich onmiddellijk tussen oester- 
en mosselbanken of, zoals platvissen, half in het zand ondergedoken. Ongeveer een klein jaar na hun geboorte, 
wanneer de halfwas inktvissen ruim vijftien centimeter groot zijn, verlaten ze hun geboorteplaats. Vele jaren later 
komen ze terug naar hun geboortegronden, waar de geschiedenis zich herhaalt. 
  

De pijlinktvis 
 
Iets voor de sepia tot paring overgaat, kunnen we de pijlinktvis tegenkomen. Vooral tijdens nachtduiken treffen we 
hem aan. Deze inktvis legt zijn eieren in langwerpige, condoomvormige, geel doorzichtige omhulsels, die met hele 
trossen bevestigd worden aan uitsteeksel. We treffen de eieren vaak aan in de buurt van de sepia paaiplaatsen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Het wenteltrapje        
 

Nu iets volledigs 
anders: op 23 
januari 1999 
ontdekte een 
duikster een 
schelpje dat ze 
voordien nog nooit 
tegengekomen 
was in de 
Oosterschelde en 
melde dit aan 
stichting 
ANEMOON (deze 
stichting houdt 
gegevens bij over 
het kleven in de 
Oosterschelde). 
Het betrof het 
(gewoon) 
wenteltrapje 
(Epitonium 
clathrus L., 1758). 
De eerste 
meldingen 
kwamen van de 
duiklocatie 
“Zeelandbrug”.  
Op deze locatie 

werd het schelpje later nog enige malen aangetroffen (13 maart, 14 april en 19 september 1999).  De schelpjes 
werden steeds bewoond door heremietkreeftjes. In de literatuur kan men lezen dat het wenteltrapje in water van 
gemiddelde diepten leeft (tot 80 meter). In het voorjaar trekt het naar rotskusten met zand en modder voor de ei-
afzetting. 
Op 28 februari 2000 ging ik duiken aan het Sas van Goes. Mijn buddy deed de duikleiding (als proef). Tijdens de 
afdaling kwam ik rond 10 meter diepte een wenteltrapje tegen van ongeveer 2 centimeter lang en bewoond door 
het slakje zelf. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik de gewone wenteltrap in de Oosterschelde tegenkwam. 
Verrukt dat ik was liet ik dit zien aan mijn mededuikers. De duikleider vond dit minder leuk. Volgens hem was de 
totale duikduur te lang geworden doordat we naar een stom schelpje moesten kijken. 
Zoals je ziet valt er nog heel wat te ontdekken in Zeeland, zelfs voor een oude rot zoals ik. 
  
Ivo Madder 
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Wat je altijd al had willen weten!!!! 

 
* Als je 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen zou schreeuwen, heb je genoeg geluidsenergie 
geproduceerd om 1 kop koffie te verwarmen. ( Niet echt de moeite dus!)  
 
* Als je 6 jaar en 9 maanden scheten zou laten, heb je genoeg gas geproduceerd om de 
energie van een atoombom te evenaren. ( hm, dat begint er al meer op te lijken.)  
 
* Het orgasme van een varken duurt 30 minuten. ( In mijn volgende leven wil ik een 
varken zijn.). ( Hoe zijn ze hier achter gekomen?En waarom? Ik wil 't eigenlijk ook niet 
weten!)  
 
* Als je met je hoofd tegen de muur slaat, verbruik je 150 calorieen per uur.( Kan nog 
steeds niet uit over die varkens) . ( Trouwens, niet uitproberen thuis. Misschien op het 
werk?)  
 
* Mensen en dolfijnen zijn de enige soorten die sex voor het plezier hebben.( Dus daarom 
glimlacht flipper altijd!).(( Maar varkens krijgen 30 minuten orgasmen? Lijkt me niet 
eerlijk!)  
 
* De sterkste spier van het menselijk lichaam is de tong. (Hmmm.............)  
 
* Rechtshandige mensen leven gemiddeld 9 jaar langer dan linkshandigen. ( Als je 
tweehandig bent, mag je het verschil dan delen?)  
 
* Een mier kan 50 maal zijn eigen gewicht tillen, 30 maal zijn eigen gewicht slepen en 
valt altijd op zijn rechterzijde als hij vergiftigd is. ( Je moet toch wat te onderzoeken 
hebben.)  
 
* Ijsberen zijn linkshandig. ( Who knew? Who cares?) 
 
* Een meerval heeft ruim 27000 smaakpapillen. ( Wat zal er te proeven zijn op een 
rivierbodem?)  
 
 
 
 
 
* Een vlo kan 350 maal zijn eigen lichaamslengte springen. Vergelijking bij een mens: Ik 
zou dan over 7 voetbalvelden springen! ( 30 minuten, da's toch niet te geloven? En 
waarom een varken???)  
 
* Een kakkerlak kan 9 dagen in leven blijven zonder zijn hoofd; dan sterft hij door 
verhongering.( jakkiebah!)  
 
* De mannetjes-bidsprinkhaan kan niet ketsen als zijn kop nog op zijn romp zit.De 
vrouwtjes geven dus aan seks te willen, door de kop van z'n romp te trekken.( Schat, ik 
ben thuis! ohoh....!!!)( Maar ja, de varkens hebben gelukkig mazzel.)  
 
* Sommige leeuwen ketsen meer dan 50 maal per dag! ( In mijn volgend leven wil ik nog 



steeds een varken zijn; Kwaliteit boven kwantiteit!)  
 
* Vlinders proeven met hun poten. ( Da's bijna net zo erg als die meervallen.)  
 
* Het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersens. ( Ik ken mensen bij wie dat ook 
zo is.)  
 
* Een zeester heeft geen hersens.( Ook dat is het geval bij enkele mensen.)  
 
* de aarde draait sneller dan een tsunami 
 
* olifanten kunnen elkaar ruiken op 5 km afstand 
 
*Overdag drukken de wervels de tussenwervelschijven iets in, daardoor ben je 's avonds 
iets korter dan s'morgens.  
 
*Bloedvaten! 
De totale lengte van je bloedvaten in je lichaam is 100.000 kilometer dat is te vergelijken 
met een dubbele reis rond de wereld. 
 
*En ik wil nog steeds een varken zijn! 
 

 
 



Evenementen kalender 2007 
 

 

Vrijdag  5 Januari 2007  Reynaertsland Hulst 

  

Zaterdag  27 Januari 2007  Nemo 33, Brussel 

 

Zondag  18 Maart 2007  Orientatie tocht (ochtend-wandeling met 

duik-kompas) 
       

Zondag 29 April 2007  Zomersnertdag Oesterdam 
      (dringend aanbevolen voor nieuwe leden) 

 

Zaterdag 12 Mei 2007  Helmduiken  
      (datum onder voorbehoud!!) 
  

Weekend 22/23/24 Juni 2007 Kampeerweekend  

 

Zaterdag  18 Augustus  2007 Calamiteitendag + BBQ Oesterdam 

 

Zaterdag  15 September  2007 Buitenzeelandduik 
      (Barrage de l’Eau d’Heure en Steengroeve Lillé) 
 

Zaterdag  24 November  2007 Feestavond 

 
 

 

Ter info: 
 

Weekend 10 & 11 Februari  Duikvaker 

 

Weekend 24 & 25 Maart  Antwerpse duiksportbeurs 

 

Vrijdag  13 April   Familie avond 

 

Zaterdag  1 of 8 September   Zeskamp Walsoorden 

 

 

Lilian  & Marcel 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


